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İRŞADÜ”L-MÜRİDİN 


Bizi doğru yola ulaştıran Allah”a hamdolsun. 
O, bize hidayet etmeseydi , hidayete ulaşanlardan olamazdık. O”na kulluğu samimi bir şekilde yapıyoruz. Emrine isyan etmeyiz ve düşmanlık göstermeyiz. Hiçbir şeyi O”na ortak koşmayız. 
O”ndan başkasına ibadet etmeyiz. 

Salatın en güzeli, seçtiği peygamberi Hz. 
Muhammed'in (s.a.v) üzerine olsun. O sevdiği- 


miz ve razı olduğumuz dinin kaidelerini hazırladı. Yine salatın en güzeli O”nun dinine yapışan 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ve O'ndan razı olan ashabının ve Ehl-i beyt'inin üzerine olsun. 


Bundan sonra dostlarımızdan ve sevdiklerimizden bir cemaat, benden sülük erbabının yolunu açıklayan, özet niteliğinde bir eser yazmamı istedi. O sülük erbabı, âhiretin padişahlarıdır. Onların bu isteklerine cevap verdim. 
Hazırladığım bu eserde, sülükle ilgili bütün konuları yüce Allah'tan yardım isteyerek ortaya koydum. 


Yolların Açıklanması 


Yollar üçe ayrılır: Şeriat, tarikat, hakikat. 
Şeriatın gemi gibi, tarikatın deniz gibi, hakikatin inci gibi olduğu söylenir. İnci isteyen gemiye biner ve denize açılır. Sonra inciye ulaşır. Bu tertibi terkeden inciye ulaşamaz. 


Tâlibe vâcip olan ilk önce şeriattır. Şeriat ile kastedilen Allah ve Resülü'nün (s.a.v) emrettiği abdest, namaz, oruç, zekât, hac, helâli istemek, 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haramı terketmek gibi emir ve yasaklardan ibaret şeylerdir. 


Bir kimseyi havada uçarken, denizde yürürken, ateş yerken ve bunun gibi keramete benzeyen haller içinde görsen, fakat o kimseyi Allah'ın farzlarından bir farzı, sünnetlerden bir sünneti kasten terketmiş görürsen bil ki o insan, davasında yalancıdır veya cin şeytanlardan biridir. Onun o işi keramet değil sihirdir. 


Şöyle rivayet edilmiştir: 


Bâyezid-i Bistâmi zühdü ve salâhı ile meşhur bir imamı ziyaret etmek istedi. Mescide girince, onun kıble tarafına tükürdüğünü gördü. 
O zaman geri döndü, ona selam bile vermedi ve şöyle dedi: “Bu adam Resülullah”ın (s.a.v) edeplerinden bir edebe riayet bile etmemişken. 
onun mânevi hallerden iddia ettiği şeye nasıl güvenilir?” 


İnsan zâhirini şeriat elbisesi ile süslesin. 
Öyle ki şeriatın nuru kalbine yerleşsin, kalbini 


11 


nurlandırsın, insani zulmeti, kalbinden temizlesin. 


Kalbe yönelme tarikat sayesinde mümkün olur. Tarikat, takvâyı almak demektir. Menzilleri ve makamları katederek seni yüce Mevlâya yaklaştıran her şey tarikattır. Şeyhlerin yolları farklı farklıdır. Çünkü onların makamları ve halleri değişik değişiktir. Her şeyh, üzerinde olduğu hale ve makama uygun bir yolu tercih ve tesbit etti. O yolların bazısı insanlarla sohbet ve onların arasında eğitim yoludur. Bazısı insanlardan ayrılarak yalnızlığı seçme yoludur. 
Bazısı namaz, oruç ve benzeri ibadetlerden müteşekkil virdleri çoğaltmaktır. Bazısı da sırtında kuru ot ve odun taşıyıp çarşıda satarak parasını insanlara dağıtma yoludur. Bundan dolayı onların her biri bir usulü seçmiştir. 


Hakikat, maksada ulaşmak ve tecelli nurunu müşahede etmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu mânada olmak üzere Hârise'ye (s.a.v) şöyle demiştir: 


“Her hak olan şey için bir hakikat vardır, senin imanının hakikati nedir, ey Hârise?” 


Hârise şöyle cevap verdi: 


“Nefsimi dünyadan çektim. Benim yanımda dünyanın taşı ve çamuru, altın ve gümüş gibi birdir. Gündüzümde susuzluk çektim, gecem- de uyumadım”. 


Onun sarılması Allah'ın dinine idi. Allah'ın emirlerini yerine getirmesi şeriattı. Takvaya en uygun olanı kendisine ilke edinmişti. Azimeti uykusuzluğunda ve susuzluğundaydı. 


Nefsi iştah verici şeylerden uzaklaştırmak, bir tarikattır. Ahiretin hallerini keşfetmek ve bunu hissetmek hakikattir. Şeriat ilahi yolları içinde toplayan bir isimdir. Bu, yolların usulüne, fürüuna, ruhsatına, azimetine, iyisine ve daha iyisine şamildir. 


1 bk. Taberâni, el-Mu“cemü”l-Kebir, nr. 3367, Beyhaki, Şuabü”l-İman, nr. 10591-92; Heysemi, Mecma'u'z-Zevâid, 1/57, İbn Mübarek, Kitabü”z-Zühd, nr. 314. 
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Süfi Şeyhlere Göre Tarikat 


Süfilere göre tarikat; yolların en güzeline, en kuvvetlisine, en azimetlisine sarılmaktır. 
İnsanın takip ettiği en güzel, en kuvvetli yolların hepsi tarikat olarak adlandırılır. Bu yol sözle, fiille veya hal ile de olabilir. 


Hakikat, her şeyin varlığını ispat etmek, kesin delille bilerek açığa çıkarmak, hal ve vicdanla keşfetmektir. 


Namaz hakkında da böyle bir söz söylenmiştir. Namaz hizmettir, yakınlaşmadır, kavuşmadır. 
Hizmet şeriattır, yakınlık tarikattır, kavuşmak ise hakikattir. Namaz bu üç hasleti cemeder. 


Bu konuda şöyle denilmiştir: Şeriat Allah'a ibadettir, tarikat O'nun huzuruna varmaktır, hakikat ise O'nu müşahede etmektir. 


SÜFİLERİN ISTILAHLARI 


Vakt 


Súfiler vakt ile içinde bulundukları zamanı kastederler. Eğer insan sevinç içinde ise onun vakti sevinçtir, şayet üzüntüde ise onun vakti üzüntüdür. 


“Süfi vaktinin oğludur” denmiştir. Bununla Allah'ın hükmünden yönelttiği şey ile uğraşmak kastedilir. 

Süfinin kalbi geçmiş ve gelecekle uğraşmaz. Eğer geçmişle ya da gelecekle uğraşsaydı, vakti zayi olurdu. Vaktin gereğini yapmak önce gelir. Çünkü insan başka bir zamanla değil, vakti ile mükelleftir. 


“Süfi vaktinin hükmündedir” denilmiştir. 
Bununla, Allah'ın o vaktinde kazâ ve kaderden onun üzerinde cerayan eden şeye teslim olmak kastedilir. 


Şöyle de denilmiştir. “Vakit keskin bir kılıçtır.” Bununla şu kastedilir. Nasıl kılıç keskin ise, Allah'ın o vakitte kazâ ve kaderden icra ettiği şey de keskindir. Onun aksi de mümkün değildir. 


Makam 


İnsanın mânevi menzillerden kat ettiğidir. 
Menziller çeşitlidir: Birincisi emirleri yerine getirmek, yasakları terketmektir. İkincisi nefsin ayıplarını bilmektir. Üçünçüsü nefsi Allah'ın huzurunda kötülenip kınanan ayıplardan arındırmaktır. 


Ayıplar çoktur. Onların en büyüğü kişinin yaptığı ibadetler nedeniyle kendisini beğenmesidir. Menziller de çoktur. Burada onları saymak mevzuyu uzatır. Sâlikin şartı, içinde bulunduğu makamın hakkını verinceye kadar bir makamdan diğer bir makama yükselmemektir. Böyle yapmazsa, karnı iyileşmeden önce müshil içen bir hastaya benzer. Bu durumda müshil ona fayda vermez. Hatta hastalığını artırır. 


Hal 


Hal, sevinç, sıkıntı, genişlik, şevk ve zevk gibi kalbe gelen duygudur. 


Şöyle söylenmiştir: Hal şimşek gibidir, kalıcı olmaz, hemen yok olur. Eğer kişiyle kalırsa nefsin konuşması olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kalbime gaflet gelir, bundan dolayı günde yetmiş kere (bir rivayette, yüz defa) Allah”tan mağfiret dilerim.” ” 


Muhakkak ki Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir halden başka bir hale terakki ederdi. Elbet 
2 Buhari, Daavat, 3, Müslim, Zikir, 42, Mansür Ali Nasif, 


et-Tâc, 4/151; ayrıca bk. Tirmizi, Kıyamet, 49, Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 3/197; Hâkim, el-Müstedrek, 4/244. 
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de ikincisi birincisinden daha üstündü. Bununla beraber birinci halinde olduğundan dolayı mağfiret dilerdi. Peygamber Efendimiz noksan olan hale rıza göstermez, onun daha iyisini isterdi. 
Bazı kişiler halin devamlı olabileceğini de söylemişlerdir. 


Ebü Osman el-Hiri, “Kırk seneden beri Allah, beni çirkin gördüğüm bir hâlde birakmadı” demiştir. Yani ben rıza halindeyim. Bu söz, halin devamına işarettir. 


Kabz ve Bast 


Bu ikisi havf ve recâya benzer, ancak havf ve recâ avam ve havas içindir. Kabz ve bast özellikle makam sahipleri içindir. 


Havf, kişinin gelecekte sevdiği bir şeyi kaybetmesinden ya da hoşlanmadığı bir şeyin başına gelmesinden korkmasıdır. Recâ ise, kişinin sevdiği bir isteğini ele geçirmeyi ya da hoşlanmadığı bir şeyin ortadan kalkmasını umutla beklemesidir. 
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Kabz ve bast şimdiki zamanda olurlar. 
Kabz, kişinin kalbine, kusuruna ve kusurundan dolayı tedibi hak ettiğine işaret eden bir şeyin Allah tarafından gelmesidir. 


Bast, kişinin kalbine Allah'ın lutfuna, keremi- ne, genişliğine işaret eden bir şeyin gelmesidir. 
Bazan kabz ve bast halinde olan, bunların sebebini bilmeyebilir. Kabz sahibine gereken, bilinmez sebebin vakti geçinceye kadar teslimiyettir. 


Heybet ve Üns 


Heybet kabza benzer, ancak kabzdan daha şiddetlidir. Çünkü Allah tarafından kalbe gelen tehdit ve hitap daha şiddetlidir. Üns de basta benzer, fakat daha mükemmeldir. Zira Allah'tan gönüle gelen bolluk ve lutuf daha fazladır. 


Tevâcüd 


Tevâcüd, nefsinden vecdi ortaya çıkarmaya çalışmak ve nefsinde vecdin olmasını istemektir. 
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Bazıları tevâcüdü inkâr etmişlerdir, çünkü kendisinde olmayan bir şeyi ortaya koymaya çalışmak, samimi bir insana uygun düşmez. 
Sahih olan görüş, tevâcüdün câiz olmasıdır. 


Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Ağlayın! 
Ağlayamıyorsanız, ağlar gibi yapın” * buyurmuştur. 


Vecd 


Vecd, senin kalbine sevinçten dolayı zahmetsizce gelir. Vecd, virdlerin meyvesidir. 
Taati fazla olanın vecdi de fazla olur. 


Vücüd 

Kişinin kalbinde hakikat sultanının yerleşmesinden ibarettir. Bu ancak gönülden beşeriyetin (nefsâni sıfatların) temizlenmesinden sonra olur. Çünkü gaflet, şehvet, Allah'tan başkasını sevmek gibi beşeri sıfatlar hakikat ile çelişir. 


3 İbn Mâce, Zühd, 19. 
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Ebü Ali ed-Dekkak şöyle dedi: “Tevacüd, kulun istiab; vecd, istiğrak; vücüd, istihlâk halini gerektirir.” 


Bu durum denizi görenin durumu gibidir. 
İnsan önce denizi görür, sonra gemiye biner, sonra denizde garkolur. 


Varlık sahibinde uyanıklık, yani yükseliş ve yokluk vardır. Uyanıklık halinin anlamı Hak ile bâki olmaktır. Yokluk halinin anlamı Allah'ta fani olmaktır. 


Bu iki hal sürekli birbirini takip eder. Hak ile ayrılık galip geldiği zaman yokluk (fenâ, mahv) hali bastırır (hücum eder). Bundan dolayı Hz. 
Peygamber (s.a.v) Allah'tan haber verirken şöyle buyurmuştur: 


“Sevdiğim kulum artık, benimle işitir, benimle görür.” * 


4 Buhari, Rikâk, 38; İbn Mâce, Fiten, 16; Begavi, Şerhu's-Sünne, 1/142. 
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Cem: -Fark, Cem'u'i-cem' ve Fark-ı Sáni 


Cem'e gelince o Allah tarafindan kalpte fehmin ve mânanın izharı, lutfun ve tevfikinin baslamasidir. Fark, kisinin kendisinden kullugun edası ve Allah'tan istemenin olmasıdır. Kişiye cem' ve fark gereklidir. Farkı olmayanın kulluğu yoktur. Cem'i olmayanın da mârifeti yoktur. 


Yüce Allah'ın, “Yalnız sana ibadet ederiz” sözü fark haline, “Yalnız senden yardım dileriz” * sözü ise cem' haline işarettir. Kul Allah'a gönül diliyle isteyerek, çağırarak, senâ ederek, şükrederek, tazarru ederek hitap ettiği zaman tefrika mahallinde gerekeni yerine getirmiştir. 
Rabbi onun münâcâtına kulak verdiği zaman dua ettiğinden dolayı onu sever. Emir ve nehiy ile kuluna hitap eder. Bu cem' makamıdır. 
Cem'u'l-cem'e gelince o, Allah'tan başkasını hiç görmemektir. 


5 Fâtiha 1/5. 
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Tefrika Allah'ın gayrini müşahede etmektir. Yani kulların Allah'a ibadeti görünür. Cem' Allah'a mugayir olanları müşahede etmektir. 
Yani Allah'ın yardımı ile ibadet görünür. Cem'u'!- cem' ise bütünlüğüyle fâni olmaktır. Yani Allah'ın gayrinden yüz çevirmektir. Fark-ı sâniye gelince kişinin farzları eda vaktinde, mahv halinden sahv haline geçmesidir. Bu Allah'ın bir lutfudur. 


Fenâ ve Bekâ 


Fenâ, kişinin kötü huylarının yok olmasıdır. 
Bekâ ise kişide övülen hasletlerin karar kılması ve bâki kalmasıdır. Sâlikler fenâ ve bekâ hususunda birbirlerinden farklıdır. Bazısının şehveti yani dünyadan arzuladığı şey yok olur. Şehveti yok olunca kullukta ihlâsı ve iyi niyeti bâki kalır. 
Haset, kibir, buğz ve bunun gibi kötü huylarından arınan kişide fütüvvet ve doğruluk bâki kalır. İyi ve kötü hasletler birbirine zıttırlar. Kişi birinden arınınca zıttı bâki kalır. 
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Gaybet ve Huzur 


Gaybet, dünya hallerinden geçmektir. Huzur ise âhiret hallerini aklına getirmektir. 


Ali b. Hüseyin Zeynelâbidin (r.a) secde halinde iken evinde bir yangın çıktı. Ateş sönünceye kadar başını kaldırmadı. “Secdede niçin bu kadar kaldın?” denildiğinde şöyle cevap verdi: “Büyük ateş (cehennem ateşi) beni bu ateşten alıkoydu.” 


Bazan kişi Allah'la münâcâtından ve mükaşefeden dolayı beş duyu organının fonksiyonunu kaybeder; öyle ki, eli ateşe sokulsa hiçbir elem hissetmez. 


Sekr ve Sahv 


Sekr, gaybete benzer; sahv da sarhoşluk halinden çıkıp kendinde olma haline dönüştür. 
Gaybet sülükün başındakiler ve sonundakiler için olur. Sekr (sarhoşluk) ancak vecdlenmek isteyenler için olur. Allah'tan insanın gönlüne bir şey gelirse bu sekrdir. Eğer insana güzelliğin 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özellikleri keşfolunuyorsa sekr hâsıl olur. Aynı zamanda ruhun sevinci, kalbin meyli hâsıl olur. 


Zevk ve Şirb 


Bu ıstılahlarla süfiler tecellinin meyvelerinden, keşiflerin sonuçlarından elde ettiklerini ifade ederler. Bu tabirlerin ilki zevktir, sonraki şirb ve reydir. Süfilerin saf ve güzel muameleleri mânaların zevkini icap ettirir. Makamlarına sadâkat, şirbi (mânevi hallerden bolca içmeyi) gerektirir. 
Karşılıklı kavuşmaları reyyi (mânevi zevke kanmayı, doymayı) icap ettirir. Zevk sahibi sekr halindeymiş gibidir. Yani sekrin başındadır. Şirb sahibi sekr halindedir. Rey sahibi sekrden fariğ olmuş, uyanıktır. 


Bunun misali susayandır. Az susayan zevk sahibidir. Çok susayan şirb sahibidir. Suyu içer, suya kanınca, onun hazzını alınca içmekten vazgeçer (uyanır). Hırsının zail olmasından da vazgeçer. Susuzluk hali sâliki harekete geçirir, sonra o rey sahibi sahv sahibi olur. 
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Mahv ve İsbat 


Mahv alışkanlıkları ortadan kaldırmak, isbat ise ibadet hükümlerini yerine getirmektir. 


Mahv üçe ayrılır: 

1. Görünen zelleleri (ayıpları) ortadan kaldırmak. 

2. Gönülden gafleti kaldırmak. 

3. Sırlardaki illetin ortadan kalkmasıdır. 

Görünen ayıpların ortadan kalkması ile görünen ameller güzelleşir (isbat-ı muamelât). 
Gafletin ortadan kalkması ile menziller (makam- 


lar) güzelleşir. İlletin ortadan kalkması ile karşılıklı vuslat oluşur. 


Mahk (kötü sıfatların kalpten kâzınıp atılması), mahve benzer, fakat mahvden daha yücedir; çünkü mahvin eseri kalır, mahkin eseri kalmaz. 
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Setr ve Tecelli 


Tecelli, Allah'tan gelen mükâşefe ve nurdur. 
Arifin kalbinde zuhur eder, onu dehşete düşürür ve yakar. Setr ise, tecellinin nurunda yanmamak ve yok olmamak için bu tecellinin yok olmasıdır. Setr Allah'tan ârife rahmettir. Tecelli ise fazilet ve yakınlıktır. 


Muhâdara-Mükâşefe-Müşâhede 


Muhâdara, başlangıçtır. Mükâşefe onu takip eder. Sonra müşâhede gelir. 


Muhâdara kalbin huzur bulmasıdır. Bu bazan burhanın (delil ve şahidin) sürekli olması iledir. Burhan zikir sultanının kalbi istilâ etmesi ile setrden sonra hâsıl olur. Mükâşefe de, delili düşünmek, yolu talep etmek için burhana ihtiyaç duymaksızın kalbin açıklık halinde huzur bulmasıdır. Müşâhede ise, herhangi bir şüphe olmaksızın hakkın varlığıdır. Sır semasında setr bulutları ayrıldığı zaman şuhüd güneşi şeref burcundan etrafı aydınlatır. 
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Leváih-Levámi'-Taváli' 


İlki levaih, ondan sonra levâmi' gelir, onu tavâli" takip eder (Hepsi, kalbe gelen mânevi ışık ve parıltıları ifade eder). Levâih şimşek gibidir, süratli bir şekilde görünür, sonra kaybolur. Levámi' ise levâihten daha çok belirgindir. Yok oluşu şimşek gibi değildir, iki veya üç vakit kalabilir. Taváli' daha uzun, sürekli, daha güçlü, daha kalıcı ve zulmeti daha çok gidericidir. 


Bevâdih-Hücum 


Bevâdih, ansızın gayb âleminden senin kalbine beliren şeydir. Bu ya sevinci ya da üzüntüyü ortaya çıkarır. Hücum ise, sende bir çaba olmaksızın vaktin kuvveti sayesinde kalbe vârid olan şeydir. Gelen vâridin kuvveti ve zayıflığına göre çeşitli kısımlara ayrılır. 


Telvin ve Temkin 


Telvin (mânevi değişim içinde olma) hal erbabının sıfatıdır. Temkin (halinde sabit olma) 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ise hakikat ehlinin sıfatıdır. Kişi yolda (seyrü sülük) olduğu müddetçe telvin sahibidir, çünkü bir halden bir hale geçmektedir. Temkin de sâlikin maksada vâsıl olmasıdır. Sâlik maksadına ulaşınca durulur ve halinde istikrara ulaşır, çünkü artık bundan sonra bir hal yoktur. Bu hal beşeriyet vasfının tamamen zail ve hakikatin bâki olmasıdır. 


Kurb ve Bu'd 


Kurb kişinin taatle Allah'a yaklaşmasıdır. Bir makamdan başka bir makama yükselmektir. 
Bu'd kişinin Allah'ın taatinden uzaklaşmasıdır ve Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten dolayı kirlenmesidir. Uzaklaşmanın evveli taatlerden uzaklaşma, sonra tahkikten uzaklaşmadır. 


Nefes 


Nefes gayb latifeleri ile kalbin rahat etmesidir. 
Nefeslerin sahibi hallerin sahibinden daha ince ve daha temizdir. Sanki vakit sahibi mübtedi, 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nefeslerin sahibi müntehi gibidir. Hallerin sahibi ikisinin ortasındadır. Vakitler sülükün başlangıcı, haller ortası, nefesler terakkinin sonudur. 
Vakitler kalp sahipleri içindir. Nefesler, sır ehli içindir. İbadetlerin en faziletlisi Allah'ı hatırlayarak geçen nefesi saymaktır. 


Ebü Ali ed-Dekkak (r.a) şöyle demiştir: “Ârife nefes teslim edilmez, çünkü onun yanında câri olan bir müsahama yoktur. Muhibbe ise nefes gereklidir, zira onun nefesi olmazsa gücü olmayacağı için hiçbir şeyi kalmaz.” 


Havâtır 


Havâtır, kalplere gelen hitaptır. Bazan melekten, bazan şeytandan, bazan nefsin konuşmalarından, bazan da yüce Allah tarafından olabilir. Melek tarafından gelirse o ilhamdır, şeytan tarafından gelirse o vesvesedir, nefisten gelirse o endişedir (hevâcis), Allah tarafından gelirse iyi bir düşüncedir. 
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İlme”l-yakin, Ayne”l-yakin ve Hakka'l- yakin 


İlme”l-yakin, süfilerin ıstılahına göre kesin delil (burhan) şartı ile hâsıl olan ilimdir. Ayne”l- yakin, açıklık özelliğini taşıyan bilgidir. Hakka”l- yakin, duyularca müşahede edilme özelliğine sahip bilgidir. İlme”l-yakin akıl erbabı içindir. 
Ayne'l-yakin ilim erbabı içindir. Hakka'l-yakin mârifet erbabı içindir. 


Vârid 

Kişinin tasarrufunda olmayan, övülmüş düşünce ve hallerden kalbe gelen şeye vârid denir. 
Bundan dolayı havâtır cihetinden gelmeyenler de vâriddir. Allah'tan da ilimden de vârid olur. 
Vâridât havâtırdan daha geneldir. Havas (seçkin veliler) bir çeşit ilâhi hitapla ya da onun mânasındaki bir şeyle muhatap olacak sıfata sahiptir. 


Havâtır bir çeşit hitap özelliğine (onun mánasını içeren bir özelliğe) sahiptir. Vâridât için bu şart değildir. Vârid sevinçten, hüzünden, kabz 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ve bast hallerinden ve bunun gibi başka mánalardan hâsıl olabilir. 


Şâhid 

Şâhid lafzı ile insanın kalbinde hazır olanı kastederler. Bu hazır olan şey de insana galip olan şeydir. Ona galip olan şey zikir ise insan zikri görür. İnsana ilim galip ise ilmi müşahede eder. Vecd hali galip ise vecdi müşâhede ediyor denir. Şâhidin mânası hazır olandır. Senin kalbinde hazır olan her ne var ise onu müşahede edersin. 


Nefs 


Süfiler nefis ile, kişideki kötü hasletleri ve huyları kastederler. En kötüsü de ucbdur. 


Ucb, kişinin, Allah ve insanlar yanında kendisinin kadri ve kıymeti vardır diye bir düşünceye sahip olmasıdır. Nefsin kötü huylarının ve hasletlerinin aynısı olmadığını söylemek ihtimal dahilindedir. Hatta şöyle denmiştir: Nefis bu 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bedene konmuş latifedir ve bu latife ayıplanmış huyların mahallidir. Ruhun bu bedene konulmuş bir latife olması ve övülmüş huyların mahalli olması gibi. 


Ruh 


Ehl-i sünnet'in hakikat ehline göre, ruhlar çeşitlidir. Bazıları onun yalnızca hayat oldugunu söylemişlerdir. Bazılarınca da bu bedenlere konulmuş latif bir cisimdir. Ruhlar bedenlerde olduğu müddetçe bu bedenlerde canlılığı yaratmak suretiyle Allan Teâlâ âdetini icra eder. İnsan hayat ile diri, canlıdır, fakat ruhlar bedenlere konulmuştur. Ruhun uykuda terakki etme, bedenden ayrılma ve tekrar ona dönme hasleti vardır. 


İnsan, ruh ve cesettir. Yüce Allah bunların bazısını bazısına hizmetçi kılmıştır. Haşr hepsiyle olur, sevap ve ikab (ceza) hepsinedir. 


Ruhlar yaratılmıştır. Ruhun ezeli olduğunu söyleyen çok büyük bir hata yapmıştır. 
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Ruha hayrın kaynağı, nefse de şerrin kaynağı denmiştir. 


Akıl ruhun askeri, nefsani (hevâ) arzular da nefsin askeridir. Allah Teâlâ'nın yardımı, ruhun üzerinden gelen yardımıdır. Yardımı kaybetmek ise nefsin işidir. Kalp, ruh ve nefisten hangisi galip gelirse onun hükmünde ve elindedir. 


Sır ve Sırrın Sırrı 


Sırrın ruh gibi bedene konulmuş bir latife olması muhtemeldir. Ruhun muhabbet mahalli, kalbin mârifet mahalli olması gibi, sır da müşahede mahallidir. Şerefli insanların sırra mâlik olduklarını söylerler. Sırrın sırrına ise Allah'tan başka hiç kimse muttali olamaz. 


Sır ruhtan daha latiftir, ruh da kalpten daha sereflidir. 


“Salih kimselerin kalbi, sırların saklandığı . yerdir” denilmiştir. 
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SÜFİLERİN MAKAM ve 
HALLERİ 


Tövbe 


Tövbe, sâliklerin menzillerinin ilkidir. Taliplerin ilk makamıdır. 


Tövbe kelime olarak “dönmek” anlamindadır. Şeriatta bununla kastedilen, “Allah'ın razı olmadığı şeylerden dönmektir.” 


Tövbenin üç şartı vardır: Birincisi yapılan günahlardan dolayı pişmanlık duymak; ikincisi 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günah işlemeyi terketmek; üçüncüsü o günaha ebedi olarak dönmemeye azmetmektir. Tövbe edip de günah işleyenin tövbesi bozulur, sonra tekrar tövbe ederse tövbesi kabul olur. İki kere de, üç kere ve ila âhir bu işi yapsa tövbenin üç şartı olduğu müddetçe bu böyledir. 


Şu şekilde bir rivayet vardır: “Bir mürid, tövbe ediyor, sonra da tövbesinden dönüyordu. Bir ara, 'Bu durumda tövbesine dönse hükmü nasıl olur?” diye düşündü. Bir ses ona şöyle ilham etti: “Ey falan, bize itaat ettin, biz de kabul ettik, sonra bizi terkettin, biz de sana mühlet verdik. Eğer tekrar bize dönersen seni kabul ederiz.” ” 


Mücâhede 


Mücâhede, nefsi arzu ettiği kötü şeylerden kesmek ve onu bütün vakitlerde arzularının hilâfına yöneltmektir. Şöyle denilmiştir: Bu yol, üç esas üzerine bina edilmiştir: Birincisi ancak şiddetli açlık anında yemek, ikincisi sadece 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zaruret anında konuşmak, üçüncüsü yalnız uyku bastırdığında uyumaktır. 


İbrâhim b. Edhem şöyle demiştir: “Kişi altı engeli aşmadıkça salihlerin derecesine ulaşamaz: Birincisi, nimet kapısını kapatıp şiddet kapısını açmak; ikincisi, izzet kapısını kapatıp zillet kapısını açmak; üçüncüsü, rahat kapısını kapatıp cehd kapısını açmak; dördüncüsü, uyku kapısını kapatıp uyanıklık kapısını açmak; beşincisi, kendini zengin görme kapısını kapatıp Allah'a muhtaç olma kapısını açmak; altıncısı, emel kapısını kapatıp ölüme hazır olma kapısını açmaktır.” 


Uzlet ve Halvet 


Müride halinin başlangıcında, diğer insanlardan uzlete çekilmesi gereklidir. Sonra halinin sonunda ünsiyetin gerçekleşmesi için uzlete girmesi lâzımdır. Uzlete giren müride düşen görev; halktan uzaklaşması ile insanların kendi şerrinden selâmette olacaklarına inanmaktır. 
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Bununla insanların şerrinden selâmete ermeyi kastetmemelidir. Zikredilen iki durumdan birincisi nefsi aşağı görmenin neticesi; ikincisi ise kendisini halktan daha meziyetli görmenin neticesidir. Nefsini küçük gören tevazu sahibidir. Kendini başkalarından daha meziyetli gören kibirlidir. 


Şöyle rivayet edilmiştir: Bir ruhbana, “Sen insanları terkeden bir kimsesin!” denildiğinde, “Hayır, ben köpeğin bekçisiyim. Nefsim saldırgan bir köpektir, insanları dalar; bu yüzden o köpeği, insanların ondan selâmette olmaları için uzaklaştırdım” karşılığını vermiştir. 


Uzletin âdâblarından biri, tevhid inancını sağlamlaştıracak ilimleri, şeytanın vesvese ile aldatmalarına karşı uyanık olmak ve bid'atlardan korunmak için tahsil etmesidir. Bundan başka farzları eda etmek amacıyla gerekli olan şeriat bilgisini sağlam bir esas üzerine bina etmek için tahsil etmektir. Asıl uzlet, Hak katında kötülenmiş hasletlerden ayrılmaktır. 
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Ebü Osman el-Mağribi şöyle demiştir: “Halveti sohbete tercih edenin, rabbin zikrinden başka bütün zikirlerden ayrılması ve Allah'ın rızâsından gayri tüm isteklerden sıyrılması, nefsini bütün sebeplerin isteğinden ayırması gerekir. Kişi bu sıfatta değilse onun halveti kendisini fitneye ve belâya düşürür.” 


Takvâ 


Takvânın hakikati, Allah'a ibadet ederek O'nun azabından sakınmaktır. Takvânın aslı şirkten sakınmak, sonra mâsiyetlerden sakınmak, ardından şüphelilerden sakınmak, nihayet boş işleri terketmekdir. 


Ebü Abdullah er-Rüzbâri şöyle demiştir: “Takvâ, seni Allah'tan uzaklaştıran şeyden sakınmandır.” - 


Şöyle denilmiştir: Bâyezid-i Bistâmi arkadaşı ile beraber elbisesini yıkadı ve arkadaşı ona, 


“Elbiseyi şu komşunun duvarına asalım” dedi. 
Bâyezid-i Bistâmi, “Kazığı insanların duvarına 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çakma, oraya olmaz!” dedi. Arkadaşı, “Peki şu ağaca asalım” dedi. Bâyezid, “Hayır! Elbise ağacın dallarını kırar” dedi. Arkadaşı, “Yerdeki otların üzerine serelim” dedi. O da, “Hayır, otlar hayvanların rızkıdır, örtmeyelim” dedi. Sonra, sırtını güneşe çevirdi, gömleği sırtına koydu, bir tarafı kuruyunca diğer tarafının kuruması için çevirdi ve böylece kimsenin hakkını zayi etmeden işini gördü. 


Vera' ve zühd, takvânın iki çeşididir. 


Vera' 
Vera", şüphelileri terketmektir. 


Yahya b. Muaz, “Vera', kendi keyfine göre bir yoruma gitmeden ilmin öğrettiği sınırda durmaktır” demiştir. Bununla ruhsatı terkedip Allah”ın rızasına en yakın olan şeyle amel etmeyi kastetmiştir. 


Bunun misali bir hadis-i şerifte gelmiştir. 
Bir hadiste sırtlan etinin yenebileceği, diğer bir hadis-i şerifte ise haram olduğu belirtilmiştir. 
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Sen haramlığı ifade eden görüşü al. Yine bir hadis-i şerifte kadına dokunmak ile abdestin bozulduğu bildirilmiş, diğerinde ise bozulmadığı bildirilmiştir. İhtiyaten sen bozulduğunu ifade edeni al, çünkü süfinin mezhebi yoktur. 
Onun mezhebi en ihtiyatlı olandır. 


Zühd 


“Zühd, haram malı terketmektir” denilmiştir. 
Hatta helâl malı bile terketmektir denilmiştir. 
Çünkü haramı terketmek farzdır. Zühd ise dünyadan yüz çevirmektir, bu da ancak helâlleri ve mubahları zaruret miktarı hariç terketmekle olur. 


Süküt 

Süküt iki kısımdır: Birincisi dil ile konuşmaktan sakınmak, ikincisi kalbin konuşmasından sakınmaktır. Dil ile konuşmak da iki kısımdır: Vâcip ve müstehaptır. Vâcip olan susma yasaklanan sözden kaçınmaktır. Müstehap olan ise mubah olan sözden kaçınmaktır. 
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Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terketmesi Müslümanlığı'nın güzelliğindendir.” © 


Kendisini ilgilendirmemesi ile kastedilen, zaruret olmayan şeylerdir. İçinde hayır olan bir sözü söylememek günahtır. Emr-i bi'l-ma'rüf ve nehy-i ani”l-münkerden, insanlara din hükümlerini öğretmekten ve bunun gibi hususlardan çekinerek susmak gibi. 


Kalbin konuşmasından çekinmek de iki kısımdır: Vâcip ve müstehaptır. Vâcip müslüman hakkında kötü zanda bulunmayı ve bid'at itikadı terketmektir. Müstehap olan ise, dünyayı, makamı ve rızkı talep etmekten nefsini alıkoymaktır. Mütevekkilin durumu ise, nefsini kazâ ve kader hususunda başına gelenlerden dolayı Allah'a itiraz etmekten alıkoymaktır. Bu durum, ârifin ahlâkıdır. 


6 Tirmizi, Zühd, 11; İbn Mâce, Fiten, 12; Malik, el-Muvatta', Husnü”l-Huluk, 3. 
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Havf ve Recâ 


Havf, Allah'ın cezalandırmasından korkarak O'na isyanı terketmektir. 


Muáz b. Cebel (r.a) şöyle demiştir: “Müminin kalbi cehennem köprüsünü geride birakincaya kadar huzur bulmaz ve onun korkusu dinmez.” 


Yahyâ b. Muâz da şöyle demiştir: “Şu zavallı insan, fakirlikten korktuğu gibi ateşten korksaydı cennete girerdi.” 


Recâ ise sevap arzusu ile ibadeti güzelleştirmektir. Recâ üç kısımdır denilmiştir: 


1. Kişi iyi bir amel eder ve onun kabulünü arzular. 


2. Kişi kötü bir amel yapar ve sonra tövbe eder, bağışlanmayı diler. 


3. Yalancı recâ ise, günahlarda aşırıya varıp sonra “bağışlanmayı arzu ediyorum” demektir. 


Nefsini günahların içinde gören kimseye korku halinin recâ halinden fazla olması yaraşır. 
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Havf ve recâ imanın şartlarındandır. Havf ve recâ (yani Allah'tan korkma ve O'nun rahmetini ümit etme) kendisinden giden kimse kâfirdir. 


Hüzün 


Ebü Abdullah İbn-i Hafif şöyle demiştir: “Hüzün nefsi eğlenceye dalmaktan alıkoymaktir.” 


Rabia el-Adeviyye üzüntüsünden, “Eyvahlar olsunl” diyen bir adamı işitti. Ona şöyle dedi: “Asıl üzüntünün azlığına eyvah de, eğer sen mahzun olsaydın nefes alamazdın.” 


Süfyan b. Uyeyne şöyle demiştir: “Bir toplulukta kalbi mahzun bir kişi ağlasa, onun ağlayışından dolayı Allah o topluluğa rahmet eder.” 

Övülen hüzün, ahiret için ve günahlara pişmanlık için olan hüzündür. Dünya üzüntüsü ise meşâyihe göre övülmemiştir. 

Ebü Osman el-Hiri bu görüşte değildir. O 


şöyle demiştir: “Ne şekilde olursa olsun hüzün, 


e. 


Allah'a mâsiyet sebebiyle olmadıktan sonra mümin için fazilet ve mânevi halinin artıp güzelleşmesine sebeptir. Allah'a isyandan hâsıl olan hüzün günahlardan temizlenmeyi sağlamaz.” 


Şehveti Terketme ve Açlık 


Açlık mücâhede rükünlerinden biridir, onunla kalp temizliği ve nefsi kötü arzulardan uzaklaştırma sağlanır. Bu, nebilerin ve velilerin alâmetidir. 


Yahyâ b. Muáz şöyle demiştir: “Açlık çarşıda satılsaydı âhiret talipleri için çarşıya gittiklerinde açlıktan başkasını satın almak uygun düşmezdi.” 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri şöyle demiştir: “Allah dünyayı yaratınca mâsiyeti ve cehli toklukta; ilim ve hikmeti açlıkta yaratmıştır.” 


Yahyâ b. Muâz demiştir ki: “Açlık müridler için riyâzet, tövbe edenler için tecrübe, zâhidler için siyaset ve ârifler için mânevi ikramdır.” 
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Şöyle denmiştir: “Açlığın edebi, alıştığı yiyecekten azar azar kısmaktır. Bunun gibi her gün ya da iki günde bir bu miktarı, gıdasını alabilecek duruma kadar azaltır. Devamlı aldığı gıdasından birden fazla kısarsa açlık ona zarar verir, fayda vermez.” 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri'ye, “Bir adam günde bir öğün yiyor, buna ne dersiniz?” diye soruldu. O, “Bu sıddıkların yemesidir” dedi. “İki öğün yiyene ne dersiniz?” denildi. “Bu, müminlerin yemesidir” dedi. “Günde üç öğün yiyenlere ne dersiniz?“ diye sorulduğunda, “Ehline söyle de sana ahırda bir yemlik yaptırsın” dedi. 


Ebü Ali er-Rüzbâri şöyle demiştir: “Süfi beş gün sonra ben açım dediği zaman ona çarşıyı gösterin, kazanmasını emredin.” 
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Huşü 


Huşü, Hakk'a boyun eğmektir. Tevazu ise Hakk'a teslim olmak ve Allah'ın hükmüne itirazı terketmektir. 


Bazı büyükler şöyle demiştir: “Huşü, bütün üzüntü ile birlikte kalbin Hakk'ın huzurunda olmasıdır.” 


Yine şöyle demişlerdir: “Kalbin huşüu gözlerin bakışına engeldir. Kişideki huşünun alâmetlerinden biri de kendisine kızıldığı, muhalefet edildiği ve eleştiri yapıldığı zaman bunu olgunlukla karşılamasıdır.” 


Süfilerden biri sırtını bükmüş, başını eğmiş ve görünüşte murakabeye dalmış gibi oturan birini görmüş ve ona şöyle demiştir: “Ey falancanın babası, -kalbini işaret ederek- huşü buradadır, şu omuzların bükülmesinde değildir.” 
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Nefse Muhalefet ve Onun Kusurlarını Hatırda Tutma 


Nefse muhalefet Allah'a ulaşmanın rükünlerinin en kuvvetlisidir. 


Nefis üç kısımdır: 


1. Mutmainne nefis, Allah'ın taati ile huzura kavuşmuş ve O'nun emrine muhalefet etmeyen nefistir. 


2. Levvâme nefis, günahlardan dolayı kişiyi ayıplar, onu tövbeye ve pişmanlığa sevkeder. 


3. Emmâre nefis ise, kötülüğü emreden nefistir, sahibini helâk eder, kul ile rabbi arasındaki en büyük perdedir. 


Cüneyd-i Bağdâdi'ye, “Nefsin ilâcı nedir” diye sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Onun 


ilâcı nefse muhalefet etmektir.” 


İbn Atâ'ya, “Allah'ı kızdıran en çirkin şey nedir?” diye sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Nefisten ve onun hallerinden hoşnut olmaktır. Bundan daha fenası da, nefsin kötü işlerini arzulayıp kalpte bu arzunun ortaya çıkmasıdır.” 


Nefisten hoşnut olmaktan murad, kisinin nefsinde yücelik görmesidir. Aslında ona düşen nefsini hakir görmek ve Allah'ın rızâsına uygun olmayan bir şeyin yapılmasını kabul etmemektir. 


Haset 


Haset, bir müslümandaki nimetin yok olmasını istemektir. Haset insanı Allah'tan uzaklaştıran en kötü şeydir, çünkü bununla kişi, Allah'ın kazâsına rıza góstermemektedir. 


Şöyle denilmiştir: “Haset eden mesut olamaz.” 


Yine şöyle denilmiştir: “Hasetçinin alâmetleri; nimet sahibi birini gördüğünde ona yalaka- 


lik yapmak, gıyabında dedikodusunu yapmak, onun başına bir belâ geldiğinde de sevinmektir.” 
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Gibta ise câizdir. Gibta, kişinin bir başkasını hayırda ve iyi durumda görmesi ve ondaki nimetin yok olmasını istemeksizin, aynısının kendisinde olmasını arzu etmektir. 


Gıybet 


Gıybet, bir kişiyi gıyabında duyduğunda hoşlanmayacağı, onda var olan bir hal ile anmaktır. 
Olmayan bir hal ile anmak ise iftiradır. İftira gıybetten daha şiddetlidir. Her ikisi de tövbe ile insan üzerinden kalkmaz. Tövbe gıybeti yapılan kişinin hakkını helâl etmesi ile olur. 


Avf diyor ki: “İbn Sirin”in yanına gittim. 
Haccac”ın gıybetini etmek istedim. İbn Sirin dedi ki: Allah adil hakemdir. Sen Haccac”dan hakkını aldığın gibi Haccâc da senden alır. Yarın Allah'la karşılaştığın zaman senin işlediğin en küçük günah, Haccac”ın işlediği en büyük günahtan sana daha şiddetli gelir.” 
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Sen Haccâc'dan hakkını aldığın gibi Haccâc da senden alır sözünün mânası, bugün sen onun gıybetini yaptığın gibi kıyamet günü de Haccâc senin iyiliklerini alır demektir. 


Kanaat 


Kanaat, var olanla yetinmek ve kaybedilene tamah etmemektir. Şöyle de denilmiştir: “Kanaat arzu edilenlerin yokluğunda süküt etmektir.” Şöyle denilmiştir: “Kanaati çok olana, bütün kuru ekmek ve etler bile hoş gelir.” 


Şöyle denilmiştir: Bir kasap, Ebü Hâzim'in ziyaretine geldi. Elinde et parçası vardı. Kasap ona, “Ey Ebü Házim! Bu eti satın al, et semizdir” dedi. Ebü Hâzim ona, “Param yok” dedi. Kasap bekleyebileceğini söyledi. Ebü Hâzim, “Nefsimin (et) beklemesi, senin (para) beklemenden daha iyidir” dedi. 

Zünnün el-Mısri şöyle demiştir: “Kanaat eden kimse, zamanındaki insanlardan yana rahatta olur, akranlarından da üstün olur.” 


51 


Şöyle denilmiştir: “Kanaat eden, boş meşguliyetten yana rahat eder ve herkesten üstün olur.” 


Tevekkül 


Tevekkül, kişinin işini Allah'a havale etmesi, Allah'ın kazâ ve kaderinden kendisine gelenlerden razı olmasıdır. Tevekkülün mahalli kalptir. 
Zâhiren çalışıp gayret etmek kalbin tevekkülü- ne aykırı değildir. Kişi, üzerine düşeni yaptıktan ve işin hakikatini bildikten sonra takdir Allah tarafındandır (diye inanır). Eğer arzuladığı şey olmazsa yine Allah'ın takdiri iledir. Şayet işi rast giderse bu da Allah'ın kolaylaştırmasıyla olur. 


Ebü Türâb en-Nahşebi'nin dediğine göre tevekkülün şartı şudur: “Bedeni kulluk yolunda kullanmak, kalbi Allah'ın rubübiyyetine bağlayıp O'nun halini bilmesini yeterli görerek gönlü yatıştırmaktır. Bu kimse, kendisine verilirse şükreder, verilmezse sabreder.” 
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İbrâhim el-Havvâs tevekkülde derinleşmişti, fakat yanında iğne, iplik, matara ve makas eksik olmazdı. Kendisine, “Ey Ebü İshak! Sen her şeyden elini ve gönlünü çektiğin halde niye bunları taşıyorsun?” denildi. O şu cevabı verdi: “Bu türlü şeyleri taşımak tevekkülü bozmaz. Çünkü Allah'ın üzerimizde farzları var. Fakirde ancak bir elbise olur. Bazan elbisesi yırtılabilir; yanında iğne, iplik yoksa avreti ortaya çıkar. Namazı da bozulur. Yolculuk esnasında yanında matarası, iğnesi ve ipliği olmayan bir süfi dervişi gördüğünde onu namazı konusunda uyar.” 


Mütevekkil kişinin, aslanla karşılaştığında ondan korkmaması gerekir. Yağmur senelerce yağmasa rızkı için endişe etmemesi lâzımdır. 
Fakat o, Allah'ın rahmetini insanlar için diler, çünkü yağmurun kesilmesi Allah'ın insanlara bir azabıdır. 
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Şükür 

Tahkik ehline göre şükrün hakikati gönülden kabullenerek, nimet verenin nimetini itiraf etmektir. Bundan dolayı yüce Allah'a da mecazi olarak “şekür” sıfatı verilir. Bununla hakiki mâna değil de mecazi mâna kastedilir. Allah'ın şekür olmasının anlamı, kullarını şükretmelerinden dolayı múkáfatlandirmasidir. Bu sebeple şükrün 


karşılığı şükür olarak adlandırılmıştır. 


Şöyle denilmiştir: “Allah'ın şükrünün anlamı, az bir amele çok sevap vermesidir.” 

Şükrün hakikati, iyilik ve ihsan sahibini verdiği nimetlerden dolayı övmektir, denilebilir. 


Şükür üç kısma ayrılır: 


1. Dil ile yapılan şükür. Bu, tevazu ile nimeti 


itiraf etmektir. 


2. Beden ve âzalarla yapılan şükür. Bu da 


yüce Allah'a hizmetle meşgul olmaktır. 
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3. Kalp ile yapılan şükür. Bu, sürekli haramlardan sakınmakla şuhüd makamına yönelmektir. 


Yakin 


Bazıları demişlerdi ki: Makamların ilki mârifet, sonra yakin, sonra tasdik, sonra ihlâs, ardından şehâdet, ardından da taat gelir. İman bunların hepsinin adıdır. Bu tabir ile kastedilen şudur: Kula ilk gereken, Allah'ı bilmektir, mârifet de onun şartlarını yerine getirmekle bilinir. 
Bu şart da doğru düşünmedir. Kul, deliller art arda gelince, her şey apaçık hâsıl olunca nurların art arda gelmesiyle ve şühüdun hâsıl olmasıyla delillerin üzerinde düşünmekten kurtulur. İşte bu durum yakin halidir. 


Diğer bir vâcip de Hakk'ı tasdik etmektir. Bu da Hz. Peygamber'in (s.a.v) ilk olarak Allah'ın fiilleriyle ilgili haber verdiği hususlardaki haberde söz konusudur. Çünkü tasdik ancak haberlerde olur. Bunun ardından ihlâs gelir; bu 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da emirleri yerine getirmekte söz konusudur. 
Bundan sonra da dille şehadeti ikrar etmek, sonra Allah'ın emrettiklerine yönelerek ibadetleri yerine getirmek ve yasakladıklarından kaçınmak gelir. 


Sabır 


Zünnün el-Mısri şöyle demiştir: “Sabır, Hakk'a muhalefetten uzaklaşmak, belâ ve sıkıntılar çoğaldığında sakin olmak ve geçim işinde başa fakirlik córeklendiginde istiğna (kimseye muhtaç olmama) halini ortaya koymaktır.” 


Cüneyd-i Bağdadi şöyle demiştir: “Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.” 


Ebü Ali ed-Dekkak şöyle demiştir: “Sabır çeşitli kısımlara ayrılır: Kişinin iradesi ile yaptığına sabır, kişinin kendi iradesi ile yapmadığına sabır. Kişinin kendi yaptığına sabretmek de iki kısma ayrılır: Allah'ın emrettiği şeye sabretmek ve Allah'ın nehyettiği şeye sabır göstermektir. 
Kişinin kendi iradesi ile yapmadığına sabır ise, 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Allah'ın hükmünün bir neticesi olarak başa gelen sıkıntılara sabretmektir.” 


Şöyle denilmiştir: “Sabır, nimet ile sıkıntı hallerinin her ikisinde gönlü hoş tutarak aralarında ayrım gózetmemektir. Tasabbur (kendini sabra zorlamak) ise sıkıntının ağırlığını hissetmekle beraber belâ karşısında sakin olabilmektir.” 


Murakabe 


Murakabe, kişinin Hakk'ın kendini gözlediğini bilmesidir. Bu bilginin sürekliliği ise Rabbi ile devamlı olarak murakabe halinde olmaktır. 
Bu ilme sahip olan kişi fiillerine, sözlerine ve Allah'ın razı olmadığı şeylerin kalbinden geçmemesine dikkat eder. 


Ebü Hafs el-Haddâd şöyle demiştir: “İnsanların içinde oturduğun zaman, kendi nefsine vaaz et. Onların senin huzurunda toplanmaları sana gurur vermesin. Onlar senin zâhirini gözetler, Allah ise senin içini gözetler (denetler).” 
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Süfilerden biri şöyle anlatmıştır: Bir emir vardı. O emirin bir kölesi vardı. Ona diğer kölelerden daha fazla iltifat ederdi. Fakat o, kölelerin daha pahalısı ve güzel süretlisi de değildi. 
Emire bunun hikmetini sordular. Emir de o sevdiği kölenin hikmette diğerlerinden daha faziletli olduğunu göstermek istedi. Günlerden bir gün avanesi ile birlikte atın üzerinde gidiyordu, uzaklarında da karla örtülü bir dağ vardı. Emir bu karlı dağa baktı ve gözünü yere çevirdi. O anda köle atını mahmuzladı. Kimse onun niçin böyle yaptığını bilmiyordu. Biraz sonra tekrar ortaya çıktı, kar getirmişti. Emir, “Benim kar istediğimi hemen nasıl anladın?” diye sordu. 
Köle şöyle cevap verdi: “Çünkü sen o tarafa bakmıştın, sultanın bir şeye bakışı amaçsız değildir.” Emir bunun üzerine şöyle dedi: “Ben bu köleyi ikramım ve iltifatım ile diğerlerinden ayırıyorum, çünkü herkesin meşguliyeti vardır. 
Onun meşguliyeti de benim bakışlarıma dikkat etmek ve benim halimi gözetlemektir.” 
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Rızâ 


Meşâyih rızâ konusunda ihtilâf etmişlerdir. 
Bazıları onun makam gibi kesbi (çalışmakla elde edilen bir hal) olduğunu, bazıları ise kesbi olmadığını söylemiştir. Kesbi olmadığını söyleyenlere göre ise rızâ, diğer haller gibi kalbe gelen bir şeydir. 


Rızâ, Allah'ın takdirine itirazı terketmektir. 


Müsâ aleyhisselâm Allah'a şöyle dua etmişti: “Ey Allahım, yaptığımda benden razı olacağın bir amele beni ulaştır.” Yüce Allah şöyle vahyetti: “Buna güç yetiremezsin.” Müsâ aleyhisselâm, secde ederek ve tazarru ile Allah'a yalvarmaya devam etti. Yüce Allah şöyle vahyetti: “Ey İmrân'ın oğlu! Benim rizám, senin kazâma razı olmandır.” 


Talebenin biri hocasına şöyle sorar: “Kul, Allah'ın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi?” 
Hoca da, “Hayır, bunu nasıl bilsin, Allah'ın rizásı gaybtır.” Talebe şöyle söyler: “Ben bunu biliyorum.” Hoca, “Nasıl?” dediğinde şöyle devam 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eder: “Kalbimi Allah'tan razı olarak bulduğum- da biliyorum ki O da benden razıdır.” Bunun üzerine hoca, “Ne güzel söyledin evlât” dedi. 


Kulluk (Ubüdiyyet) 


Ebü Ali ed-Dekkak şöyle demiştir: “Ubüdiyyet ibadetten daha yücedir. Önce ibadet, sonra ubüdiyyet, bunları takiben de ubüdet gelir. 
İbadet müminlerin avamı içindir. Ubüdiyyet havas (seçkin kullar) içindir. Ubüdet havassın havassı içindir. 


İbadet, ilme”l-yakin sahibinin mertebesidir. 

Ubúdiyyet, ayne”l-yakin sahibinin mertebesidir. 

Ubúdet, hakka”l-yakin sahibinin mertebesidir. 

İbadet, mücâhede yapanlara mahsustur. 


Ubüdiyyet, çok sıkıntı çekenlere mahsustur. 
Ubüdet ise müşahede ehlinin özelliğidir. 
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Nefsine boyun eğmeyen kimse, ibadet ehlindendir. 


Kalbi ile Allah'a itiraz etmeyen kimse, ubüdiyyet sahibidir. Ruhu ile hiç Allah'a âsi olmayan ise ubüdet sahibidir. 


Şöyle denilmiştir: Ubúdiyyet dört şeyde bulunur: 


1. Ahde vefa, 

2. İlâhi emirleri muhafaza, 

3. Var olandan razı olmak, 
4. Yitirilene sabır göstermek. 


İrade 


İrade hakkında şöyle denmiştir: İrade (müridlik), şehvâni arzulara uymayı âdet edinmeyi, mal toplamayı, dünyayı sevmeyi vb. terketmektir. İradenin hakikati, kalbi yüce Allah'ı talep etmeye yóneltmektir. 


Bundan dolayı büyükler şöyle demiştir: “İrade, vecd ve hüzün duygularından kalpte 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bulunan ateşin sızısıdır. Bütün korkuları hafifletir.” 


Ebü Ali ed-Dekkak'tan Mimşâd ed-Dineveri'nin şu sözünü hikaye ederken dinledim: Mimşâd şöyle demiştir: “Fukaranın (súfilerin) bütün hallerinin yüce olduğunu bildiğimden beri hiçbir fakir (süfi) ile alay etmedim. Bir seferinde bir derviş bana geldi ve şöyle dedi: “Ey şeyh, benim için bulamaç yapmanı istiyorum.” O anda benim dilimden, “Hem müridlik hem de bulamaç ha!” kelimeleri çıkıverdi. Fakir birden geri gitti, sebebini anlamadım. Bulamaç yapılmasını emrettim. Ardından o dervişi aradım, ama bulamadım. Etraftan soruşturdum, sıkıntısından dolayı uzaklaştığını söylediler. Kendi kendine, “Hem irade hem bulamaç” deyip duruyordu dediler. Nereye gideceğini bilmeden kendini çöle attı, ölünceye kadar da bu iki kelimeyi söylemeye devam etti. Allah ondan razı olsun.” 


Şeyhlerden biri şöyle demiştir: “Bir gün yalnız başıma çöldeydim, kalbim daraldı. O an şöyle 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dedim: 'Ey insanlar ve cinler, benimle konuşun.” Gizliden bir sesle, “Ne istiyorsun?” denildi. 
“Allah'ı istiyorum” dedim. Gizliden gelen ses, “Ne zamana kadar Allah'ı istiyorsun?” dedi.” Yani ey insanlar ve cinler benimle konuşun diyen kişi, ne zaman gerçekten Allah'ı irade edecek? 


İstikamet 


İstikamet, sarsılmaksızın bir şeye sebat etmektir. Tarikata ilk girenlerin istikametinin alâmeti, muamelelerinde bezginlik ve gevşeklik halinin arız olmamasıdır. Tarikatta biraz sülük etmişlerin istikametlerinin alâmeti de makamlarında durgunluk bulunmamasıdır. Tarikatta sona ulaşanların istikamette alâmetleri ise Allah'a vâsıl olmalarına bir perdenin engel olmamasıdır. 


Ebü Ali el-Cüzcâni şöyle demiştir: “Keramet isteyen değil istikamet isteyen ol. Muhakkak ki senin nefsin sürekli keramet ister, Rabbin ise senden istikameti istemektedir.” 
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İhlâs ve Sıdk 


İhlâs, azmederek taati Allah'a has kılmaktır. 
Bu da şöyle olur: Kişi taati ile Allah Teâlâ'ya yaklaşmayı irade eder. Mahlüklara (diğer insanlara) hoş görünmeyi, insanların arasında övülmeyi ve halk tarafından methedilmekten hoşlanmayı arzu etmez. 


Ebü Bekir ed-Dekkak şöyle demiştir: “Bütün muhlislerin ihlâsındaki noksanlığı, ihlasa doyduklarını sanmaktır. Allah bir kişinin ihlâsını yüceltmek istediğinde (yahut artırmak istediğinde) o kişinin tam olarak ihlâsa ulaştığı duygusunu kalbinden siler. Bundan dolayı o ihlâsa ulaştırılmış bir kişi olur; kendi kendini ihlâslı kılan değil.” 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri şöyle demiştir: “Riyayı ancak ihlâslı kimse bilir.” 

Fudayl b. İyâz şöyle demiştir: “İnsanlar görecek diye ameli terketmek riya, insanlar görsün 


diye amel etmek ise şirktir. İhlâs, Allah'ın seni bu iki halden kurtarmasıdır.” 
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Sıdk hakkında da şöyle söylenmiştir: “Sıdk (doğruluk) helâk olma anında bile gerçeği söylemektir.” 


Abdúlváhid b. Zeyd sóyle demistir: “Sidk, amelde Allah'a vefa göstermektir.” 


Zúnnún el-Mısri de şöyle demiştir: “Sıdk Allah'ın kılıcıdır, hangi şeyin üzerine konulursa konulsun onu keser (yani sıdk, insanı hedefine ulaştırır).” 


Feth el-Mevsıl”ye sıdkın ne olduğu sorulduğunda, elini körüğe soktu, kızgın demiri çıkardı ve avucuna koydu, sonra, “Sıdk işte budur” dedi. 


Haya 

Hayanın çeşitli kısımları vardır. 

Cinayet (günah işlemek) hayası. Bu, Adem aleyhisselamın hayası gibidir. Ağaçtan yiyince sağa ve sola koştu. Yüce Allah, “Benden firar 


mı ediyorsun?” deyince, “Senden utancımdan kaçıyorum” dedi. 
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Kusur hayâsı. Bunun örneği de meleklerin durumudur. Melekler şöyle demiştir: “Ey Allahım, sana gerektiği gibi ibadet edemedik.” 


Tazim (yüceltme) hayâsı. Bunun örneği de İsrâfil aleyhisselâm örneğidir. Aziz ve celil olan Allah'tan hayâ ettiği için iki kanadı ile kendisini gizleyip büzülmüştür. 


Kerem (cömertlik) hayâsı. Peygamber Efendimiz bunun örneğidir. Ümmetine, “Evden çıkın” demekten hayâ ederdi. 


Haşmet hayâsı. Bunun örneği de Hz. Ali'dir. 
Hz. Fâtıma ile evli olduğundan dolayı utancından mezi hakkındaki hükmü, Peygamber Efendimiz'e Mikdâd b. Esved'den sordurmuştur. 


Hakir görme hayâsı. Bunun örneği de Müsâ aleyhisselâmın hayâsıdır. Şöyle demiştir: “İhtiyaç arız oldu ey Allahım, senden istemekten utanıyorum.” Yüce Allah da ona şöyle vahyetmistir: “Hamurunun tuzu, koyununun yemi olsa da benden iste.” 
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Nimet hayâsı. Bunun örneği de Allah'ın hayâsıdır. Kula sıratı geçtikten sonra mühürlü bir kitap verilir. Onda senin yaptığın her şey vardır. Yüce Allah buyurur ki: “Ben sana dünyada yaptığın her şeyi açıklamaktan hayâ ettim, haydi git, seni affettim.” 


Allah İsâ aleyhisselâma şöyle vahyetmiştir: “Nefsine vaaz ver, nefsin vaazı alırsa ondan sonra insanlara vaaz ver. Nefsin kabul etmezse, insanlara vaaz verme hususunda benden hayâ et, utan.” 


Hürriyet 


Hürriyet ilk anlamı ile “katışıksız saflık” demektir. Hakikat ehline göre hürriyet, kalbi dünya sevgisinden, makam muhabbetinden ve şehvetten, gönlü Allah'tan gayri ile meşgul etmekten arındırmaktır. 


Cüneyd-i Bağdâdi'ye, “Dünyada çok kısa bir vaktin dahi olmasını isteyen kimdir?” diye soruldu. Cüneyd şöyle cevap verdi: “Üzerinde 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bir dirhem dahi borcu kalmayan anlaşmalı köledir.” Bununla kastedilen hür kişidir. O kişinin üzerinde dünyanın ayıplanmış şeylerinden az da olsa hiçbir şey kalmamıştır. Bil ki en büyük hürriyet, Hakk'a yönelmiş kimselere hizmettedir. 


Yüce Allah Dâvüd aleyhisselâma şöyle vahyetmistir: “Benim bir tálibimi (beni arayanı) gördüğünde ona hizmet et.” 


Yahyâ b. Muâz şöyle demiştir: “Dünyanın aşıklarına köleler ve cariyeler hizmet eder. 
Âhiret ehline ise hürler ve asiller hizmet eder.” 


Zikir 

Zikir iki kısımdır: Dil ile zikir, kalp ile zikir. 
Dil ile zikir yüce Allah'ı güzel isimleriyle, yüce sıfatlarıyla anmak ve O'nun nimetlerini söylemektir. Kalbin zikri ise Allah'ı devamlı hatırlayıp unutmamaktır. 
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Ebü Bekir el-Vâsıti şöyle demiştir: “Zikir gaflet meydanından çıkıp korkunun ve muhabbet şiddetinin ağır bastığı bir halde yüce Allah'ı müşahede etmeye yönelmektir.” 


Kettâni şöyle söylemiştir: “Eğer yüce Allah'ın zikri üzerime farz olmasaydı, O'nu tâzim ederek zikretmezdim. Benim gibisi mi O'nu zikredecek? O'nun zikri için makbul olmuş bin tövbe ile ağzını yıkamamış benim gibi biri mi O'nu zikredecek?” 


Şibli şöyle demiştir: “Her şeyin bir cezası vardır; ârifin cezası da zikirden kesilmesidir.” 


Rahibin birine soruldu: “Sen oruçlu musun?” 
Şöyle dedi: “O'nun zikri ile oruçluyum. O'ndan başkasını andığım zaman iftar etmiş olurum (orucumu bozarım).” 

Şöyle anlatılır: Adamın biri Allah Allah demeyi çoğaltmış. Bir gün başına bir kütük düşmüş ve başı yarılmış, kanı akmış; akan kandan yerde Allah Allah kelimeleri yazılmıştır. 
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Abdurrahman es-Sülemi şöyle demiştir: “Bana göre zikir fikirden (tefekkür) daha çok olgunlaştırıcıdır. Çünkü zikir ile Allah Teâlâ vasfedildiği halde, fikir ile vasfedilmez. Allah'ın vastı olan şey, Allah'ın vasfı olmayan şeyden daha üstündür.” 


Fütüvvet 


Fütüvvetin aslı, kişinin sürekli başkasının işinde ve hizmetinde olmasıdır. 


Şöyle denilmiştir: “Fütüvvet, ihvanın ayıplarından yüz çevirmektir.” 


Şöyle denilmiştir: “Fütüvvet, kendi nefsini başkalarından daha faziletli görmemektir.” 

Şöyle denilmiştir: “Fetâ, hiç kimseye düşman olmayandır.” 

Nasrabadi der ki: “Mürüvvet fútúvvetten bir şubedir. Fütüvvet, iki dünyadan da yüz çevirmek ve onlara aldırmamaktır.” 


70 


Şöyle denilmiştir: “Fütüvvet, hiç kimseyi küçük görmemek ve hiç kimsede kusur bulmamaktır.” 


Şöyle denilmiştir: “Fütüvvet, nimeti açıklayıp ilân etmek, fakat sıkıntıyı gizli tutmaktır.” 


Şöyle bir hikâye anlatılır: Adamın biri bir kadınla evlenmişti. Onunla beraber olmak istedi, fakat kadının rahminde cedra (ur, kabarcık) denilen bir hastalık zuhur etmişti. Adam onu görünce, “Gözümden şikâyetçiyim” dedi. 
Ardından da, “Gözümü kaybettim” dedi. Kadın da onunla zifafa girdi. Yirmi sene sonra kadın öldü ve adam gözünü açtı. Bu durumun sebebi sorulunca, “Ben âmâ (kör) olmadım, ancak eşimin hüzünlenmesini istemediğim için kendimi âmâ gösterdim.” Bunun üzerine adama “Nice yiğitleri geçtin” denildi. 


Firâset 


Ebü Bekir el-Vâsıti şöyle dedi: “Firâset kalplerde parıldayan nurların yükselmesidir. Bir 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gaybdan (halkın kalplerinden) diğer bir gayba (firâset sahibinin kalbine) sırların taşındığı sağlam bir bilgidir. İnsan bu halde eşyayı Hakk'ın müşahede ettiği gibi görür ve insanların kalbinde bulunan şeyi haber verir.” 


Anlatıldığına göre Münâdi (tellâl) Ebü”l-Kasım hasta idi. Şanı yüce bir kişi idi. Ebü'l-Hasan el-Büşenci ve Hasan el-Haddâd kendisini ziyaret etmek istemişlerdi. Yolda veresiye yarım dirhemlik elma satın aldılar. Ebú'l-Kasim'n yanına gelip oturduklarında Ebü'l-Kasım, “Bu zulmet nedir?” dedi. Bunun üzerine şeyhin yanından çıktılar ve kendi kendilerine, “Acaba biz ne yaptık?” diye düşünmeye başladılar. Ya elmanın ücretini ödeyemezsek deyip elmanın parasını ödediler. Tekrar Ebü'l-Kasım'ın huzuruna vardılar. Ebü”l-Kasım”ın nazarı onlara erişince, “İnsanın zulmetten bu kadar süratli bir şekilde çıkması mümkün oluyor mu?” dedi. 


Şah b. Şüca" el-Kirmâni şöyle demiştir: “Haramlardan gözünü sakınan, nefsini şehvetlerden koruyan, murakabeye devam edip içini süsleyen, sünnete ittiba ederek dışını mamur eden ve helâl yemeyi kendisine prensip edinenin firâseti hata etmez.” 


Ahlâk 


İyi ahlâk, sana eziyet verene iyilik yapmak, hatta düşmanına ve bir köpeğe varana kadar bütün mahlüklara bile iyilik yapmaktır. 


Ebü Bekir el-Vásiti şöyle demiş: “Yüksek ahlâk, senin Allah'ı tanımayı en büyük dert ettiğinden ve biricik arzun O olduğundan dolayı, insanlarla boş tartışmaya girişmemendir.” 
Bunun mânası şudur: Sen Hak'la beraber olduktan sonra halkın cefası sana tesir etmez. 


Ahnef b. Kays'a, “Ahlâkı kimden öğrendin?” 
diye soruldu. O da, “Kays b. Âsım'dan” dedi. 
“Onun ahlâkından sana ne ulaştı?” denildi. O da şöyle anlattı: “Bir gün Kays'ın evinde otururken hizmetçinin biri, üzerinde kebap olan bir şiş getirdi. O anda şiş hizmetçinin elinden 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düştü, Kays'ın oğluna isabet etti ve çocuk öldü. Hizmetçi o esnada dehşete düştü. Kays, hizmetçiye, 'Korkma! Allah rızâsı için sen hürsün! dedi.” 


Emirü'l-mü'minin Ali b. Ebü Tâlib (r.a) kólesini çağırdı, köle cevap vermedi. Bir daha çağırdı, yine cevap vermedi. Böyle üç kere çağırdı, yine cevap vermedi. Hz. Ali kalkıp yanına gitti ve onu uzanmış bir şekilde gördü. Hz. Ali, “Ey evlât, beni duymadın mı?” dedi. Köle, “Evet, duydum” diye cevap verdi. Hz. Ali, “Bana cevap vermeyi terketmene yol açan neydi?” dedi. Köle, “Senin ceza vermeyeceğinden emin olduğum için öylece durdum” deyince Hz. Ali, “Hadi git şuradan, seni Allah rızâsı için âzat ettim” dedi. 


Ebü Muhammed el-Ceriri şöyle anlatır: “Mekke'den dönmüştüm. O bana gelmek suretiyle zahmete girmesin diye önce Cüneyd-i Bağdâdi'yi ziyaret ettim, ona selâm verdim. 
Sonra eve geçtim. Mescidde sabah namazını kılınca bir de baktım ki arkamdaki safta o var. 
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O zaman Cüneyd'e şöyle dedim: 'Dün ben size, siz bize gelmek suretiyle zahmet etmeyesiniz diye gelmiştim.” Cüneyd şöyle dedi: “Gelmen senin faziletindendir, bu ise senin hakkındı”.” 


Kettani de şöyle söyler: “Tasavvuf güzel ahlâktır. Ahlâki yönden seni ileri geçen tasavvufi yönden de senden ileridedir. Tasavvufi yönden ileri olan ise ahlâki yönden de senden ileridedir.” 


İbrâhim b. Edhem'e, “Dünyada hiç gönlün hoş oldu mu?” diye soruldu. “Evet, iki sefer. 
Birinde otururken biri gelip üzerime işedi. İkincisi ise yine bir insan, ben otururken fakirliğimden dolayı enseme bir tokat indirdi (Nefsimin o anda yaşadığı zilletten kalbim çok hoş oldu).” 


Cüd-Sehâ ve Bezi (Cömertlik) 


Âlimlere göre cüd ve sehâ arasında fark yoktur (İkisi de mal ve can ile cömertlik yapmaktır). 
Yüce Allah, hakkında bir nas olmadığından 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dolayı O'na “sahi” sıfatı verilmez. Cüdun hakikati, kişiye vermenin zor gelmemesidir. 


Süfilerin ıstılahında sehâ ilk rütbedir. Bunu cüd takip eder, ardından isâr gelir. Malının bazısını verip bazısını vermeyen sehâ sahibidir. 
Çoğunu verip de kendine biraz bırakan cüd sahibidir. Malının tamamını verip kendi nefsine fakirliği bırakan da fsar sahibidir. 


Anlatıldığına göre Kays b. Sa'd b. Ubâde hastalandığı için dostlarının ona gelişi azalmıştı. Onların durumunu araştırdığında, kendisine olan borçları sebebiyle utandıkları için gelmediklerini öğrendi. Bunun üzerine, “Dostları ziyaretten alıkoyan malın Allah belâsını versin” dedi ve münâdiye, “Kimin yanında Kays'ın malı varsa o mal ona helâl olsun” diye etrafa duyurmasını emretti. Bundan sonra geceye kadar gelenlerin çokluğundan kapısının eşiği kırıldı. 


Kadının biri Leys b. Sa'd'dan bir tabak bal istedi. O da bir tulum bal verilmesini emretti. Niçin böyle yaptığı sorulduğunda, “Kadın 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kendi ihtiyacına göre istedi. Biz de üzerimizde- ki nimete göre verdik” dedi. 


Gayret 


Ebü Ali ed-Dekkak (r.a) şöyle demiştir: “Gayret, başkasının ortaklığını çirkin görmektir.” 


Yüce Allah gayretle vasıflandırıldığı zaman bunun anlamı, O'nun kendisi ile beraber bir başkasının ortaklığına razı olmamasıdır. Bu husus, kulunun yaptığı ibadetlerden kendi hakkı olan şeylerde söz konusudur. Burada gayretin iki çeşit olduğunu söylemek gerekir: 


1. Hakk'ın kuluna olan gayreti. Bu gayretiyle Allah onu halka bırakmaz; kulunun insanlara ait olmasını istemez. 


2. Kulun Allah için olan gayreti. Bu, kişinin hallerini ve nefes alışverişini Allah'tan başkası için yapmamasıdır. 


Cenâb-ı Hakk'ın, evliyası ile ilgili âdetlerinden biri de şudur: Evliyaların gönülleri bir şeyde sakin olduğunda, hata yaptığında, kalpleri ile bir şeyi dost edindiklerinde bu durum onların kalplerini karıştırır. Yüce Allah da halis niyetle kendine ibadet edilmesi için onların kalplerini kıskanır. 


Anlatıldığına göre yüce Allah peygamberlerinden birine şöyle vahyetti: “Falanın bana ihtiyacı var, benim de ona ihtiyacım var. Eğer benim ihtiyacımı yerine getirirse, ben de onun ihtiyacını görürüm.” Bu kendisine vahyedilen nebi de münâcâtında, “Ey Allahım, o kişinin hâceti nasıldır?” diye sorar. Allah Teâlâ, “O, kalbinde benden başkasını taşıyor. Kalbinden onu atsın, ihtiyacını gidereyim” buyurur. 


Velâyet 


Ebü”l-Kasım el-Kuşeyri, velinin iki anlamı olduğunu söyler. Veli, ism-i mef'ül anlamında fell veznindedir. Bu durumda manası, işinde Allah'a güvenen ve Allah'ın kendisini nefsine bir lâhza bile terketmediği kişi anlamına gelir. 
O, her zaman Allah'ın emir ve yasaklarının 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gereğini yapar. İkinci anlamı ise mübalâğalı ism-i fail anlamındaki feíl veznindedir. Bu anlamda veli, yüce Allah'ın ibadetini devamlı yerine getiren, ibadeti bir isyan vâki olmaksızın süreklilik arzeden kişidir. Bir kişi veli olabilmesi için her iki anlamın da onda olması gerekir. 


Velinin kendi veliliğini bilip bilmemesi hususunda âlimler ihtilâf etmişlerdir. Bazıları bunun câiz olmadığını söylemişlerdir. Onlara göre veli kendi nefsini çok aşağıda görür; üzerinde bir keramet görüldüğünde onun Allah'ın bir mekri olmasından korkar; üzerinde bulunduğu halin sâkıt olmasından korktuğundan daima uyanıktır. Âkıbetinin, içinde bulunduğu halin tersine olmasından da korkar. Bazıları da velinin kendisinin veli olduğunu bilmesini câiz görmüşlerdir. 


Anlatıldığına göre velinin alâmeti üçtür: 


1. Allah'la meşgul olması, | 
2. Her işinde Allah'a koşması, 
3. Bütün gücünü Allah için harcamasıdır. 
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Dua 


Dua, ihtiyaçların anahtarıdır. İhtiyaç sahiplerinin dinlenme yeridir. Darda kalanların sığınadır. 


Sehl b. Abdullah et-Tüsteri şöyle demiştir: “Kabul edilmeye en yakın dua, sahibinin darda kaldığı halde yaptığı duadır. Bu kimse, duasın- da arzuladığı şeyin olmasını mutlaka ister.” 


Süfiler; duanın mı, sükütun mu, yoksa rizánın mı daha üstün olduğu konusunda ihtilâf etmişlerdir. Bazıları duanın özü itibariyle bir ibadet olduğunu söylemişlerdir. 


Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Dua ibadetin özüdür” buyurmuştur. İbadet olan bir şeyi icra etmek, onu terketmekten elbette ki daha üstündür. Bir diğer durumda o, gerçeğin gerçeğidir. Kişinin duası kabul görmezse, kişi istediğine kavuşamazsa da Rabbi'nin hakkını 


7 Tirmizi, Daavât, 1; Hatib et-Tebrizi, Mişkât, nr. 2231; 
Müttaki el-Hindi, Kenzü'l-Ummâl, nr. 3114. 
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yerine getirmiştir. Çünkü dua, kulun ihtiyacını dile getirip ortaya koymasıdır. 


Ebü Hâzim el-A'rec, “Duadan mahrum olman, icabetten mahrum olmandan daha şiddetlidir” demiştir. 


Bir taife de yüce Allah'ın hükmünün câri olmasının kemalinden dolayı sükütun efdal olduğunu söylemişlerdir. Yüce Allah'ın ihtiyar ettiği kazâ ve kadere razı olmanın daha evlâ olduğunu ifade etmişlerdir. 


Peygamber Efendimiz (s.a.v), Allah Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu söyler: “Benden istemeyi bırakıp da zikrimle meşgul olan kişiye, isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm.” 8 


Fakr 


Fakr evliyanın şiarı, asfiyânın süsüdür. Yüce Hakk'ın peygamberler ve müttakilerden bazı kulları için seçtiği bir özelliktir. Fakirler, Allah'ın özel olarak seçtiği kullarıdır. Yaratıklarının ara- 


8 Tirmizi, Sevabü”l-Kur”an, 25, Dârimi, Fezâilü”l-Kur'ân, 6. 
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sındaki sırların mekânıdır. Onların sayesinde kâinat korunur, onların bereketiyle üzerlerine rızık gelir. Sabırlı fakirler, kıyamet günü Allah'la beraberdirler. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da sabırlı miskinleri ve fakirleri sevmektir. 
Onlar kıyamet günü Allah'la beraberdirler.” * 


Anlatıldığına göre bir mecliste fakir bir adam ayağa kalkıp bir şey istemekteydi: “Ben üç gündür açım” diyordu. Meclisteki büyüklerden biri hemen üzerine atılıp, “Yalan söyledin. 
Muhakkak ki fakr Allah'ın bir sırrıdır. Allah o sırrı, taşımayanın yanında bırakmaz” dedi. 


Anlatıldığına göre fakirin özelliği üç hususta ortaya çıkar: Sırrını saklamak, farzlarını yerine getirmek ve nefsini korumak. 


Yine anlatıldığına göre yüce Allah, Müsâ aleyhisselâma, “Kıyamet günü bütün insanların hasenatı gibi bir hasenata sahip olmayı ister 
9 Müttaki el-Hindi, Kenzú'l-Ummál, nr. 16587; Süyüti, 

el-Leâli'I-Masnüa, 2/174. 
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- x? 


misin?” diye vahyetti. Hz. Müsa”nın, “Evet ya Rab” cevabı üzerine Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Hastayı ziyaret et, fakirlerin elbiselerini temizle.” Bundan sonra Hz. Müsâ her ayın yedi günü bu işi üzerine aldı. Fakirleri ziyaret ediyor, onların elbiselerini temizliyor ve hastaları ziyaret ediyordu. 


Üstad Ebü Ali ed-Dekkak, “İnsanlar fakirlik ve zenginlikten hangisinin efdal olduğu konusunda tartışmışlardır. Ama bence en efdali, bir kimseye ona yetecek kadarını vermek ve sonra dilenmekten korunmaktır.” 


Tasavvuf 


Tasavvuf, süf (yün elbise, hırka) giyen demektir. Süfi kelimesi ise süfa mensup anlamındadır. Yani süf giyinen demektir. Mutasavvıf süfi gibi kullanılır (Cemaat süfidir dendiği gibi, cemaat mutasavvıf da denir). 


Şu anda süfi cemaat tabiri ile kastedilen; ibadet etmekle meşgul olan, sürekli kalpleri 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tasfiye etmekle uğraşan cemaattir. Bu taifeden bazıları, nefislerini terbiye etmek için yün (keçesüf) giyindiklerinden dolayı böyle isimlendirilmislerdir. Bu durum, lüks içinde olmaktan daha uzak, tevazuya ise daha yakındır. Bundan sonra süf (yün keçe) giymeyenler de, davranış ve söz yönünden giyenlere benzedikleri için, söz konusu taifeye nisbet edildiler. Süfinin tarifi hususunda farklı şeyler söylenmiştir. 


Cüneyd-i Bağdâdi'ye göre tasavvuf, Hakk'ın seni senden öldürüp (nefsinin çirkin sıfatlarını yok edip) kendisi ile diriltmesidir. 


Ebü Muhammed el-Cerir”ye göre tasavvuf, sünnete uygun bütün güzel huylara sahip olmak ve bütün kötü huylardan uzaklaşmaktır. 


Denildiğine göre süfi öyle bir tevhid ehlidir ki, kimse onu kabul etmediği gibi o da kimseyi kabul etmez. 

Rüveym b. Ahmed el-Bağdâdi şöyle demiştir: “Tasavvuf üç haslet üzerine kurulmuştur: 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Fakra sarılmak, sürekli vermek, kazâ ve kadere itirazı terketmektir.” 


Hamdün el-Kassâr şöyle demiştir: “Süfilerle arkadaş ol, çünkü onların yanında kötü bir işin birçok yönden mazereti vardır. Güzel şeyin ise, onunla seni övüp yüceltecekleri büyük bir değeri yoktur.” 


Cüneyd-i Bağdâdi, “Süfi toprak gibidir, üzerine her şey atılır, ancak ondan her zaman güzel şeyler çıkar” demiştir. 


Edeb 


Edebin hakikati, hayırlı hasletlerin bir arada olmasıdır. Edib ise, hayırlı hasletleri kendisinde toplayan kişidir. 


Ebü Ali ed-Dekkak şöyle demiştir: “Kişi taati ile cennete, taatindeki edebiyle Allah'a ulaşır.” 


Abdullah el-Ceriri, “Yirmi senedir halvette oturduğum süre boyunca iki ayağımı uzatmadım. Allah ile beraber olunduğundaki edebin güzelliği en önce gelir” demiştir. 


Ebü Ali ed-Dekkak, “Edebe riayet etmeksizin hükümdarlarla dostluk kuranı, bu cehaleti onu ölüme teslim eder” demiştir. 


Ebü Nasr es-Serrâc şöyle demiştir: “İnsanlar edeb hususunda üç tabakadır: Dünya ehli: Onların edebinin çoğu çeşitli ilimleri, húkúmdarların isimlerini, Araplar'ın şiirlerini hıfzederek fesahat ve belâgatla edibliğini gösterme hususundadır. Din ehlinin edebi: Onların edebinin çoğu nefis terbiyesi, vücudun âzalarını edeplendirme ve kötü arzuları terketme hususundadır. Seçilmiş velilerin edebi: Onların edebinin çoğu ise kalplerin temizliği, Allah'ın sırlarını gözetmek, verilen sözleri yerine getirmek, vakti muhafaza etmek, havâtıra kulak asmamak hususlarındadır. Edebin güzelliği, talep makamlarındadır, huzur vakitleri ise yakınlık makamlarındadır.” 
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Süfilerin Sefer Konusundaki Görüşleri 


Süfiler, sefer konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazısı ikameti sefere tercih etmişlerdir. Bundan dolayı ancak bir amaç için yolculuk yapmışlardır. Hüccetü”l-İslam bu kisilerdendir. Bunların galip halleri ikamettir. 


Bazı süfiler de seferi üstün görmüşlerdir. 
Dünyadan göçünceye kadar bu hal üzere olmuşlardır. Seferi tercih edenlerin çoğu sülüklerinin başında, gençlik hallerinde, birçok yolculukta bulunmuşlardır. Ömürlerinin sonunda ise oturmuşlardır. 


Sefer iki kısma ayrılır: 


1. Bedenle sefer. Bu, bir yerden başka bir yere geçmek anlamındadır. 


2. Kalple sefer. Bu, bir sıfattan başka bir sıfata terakki etmektir. Bedenleriyle yolculuk yapan binlerce insan görüldüğü halde, gönlüyle yolculuk yapan azdır. 
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Kendilerine, “Hiç yolculuk yaptın mı?” diye sorulan bazı kimseler şöyle cevap vermişlerdir: “Yeryüzündeki yolculuk mu yoksa gökyüzündeki yoculuk mu? Yeryüzündekini kastediyorsanız yapmadık, gökyüzündekini kastediyorsanız, evet yaptık.” 


Ebü Ali ed-Dekkak şöyle anlatır: Bana bir adam geldi. “Bu uzak mesafeyi seni görmek için katettim” dedi. Ben de ona şöyle dedim: “Kendi nefsinden bir adım uzaklaşmış olsaydın sana yeterdi.” 


Dekkak'ın bu sözü ikametin daha faziletli olduğunu göstermektedir. 


A 2? 


Söylendiğine göre yüce Allah Hz. Müsâ'ya şöyle vahyetmiştir: “Demirden bir çift ayakkabı ve bir asa edin, sonra yeryüzünde gez, geçmiş milletlere ait ibretleri ve eserleri görmeyi talep et. Ayakkabın eskiyinceye, asan kırılıncaya kadar buna devam et.” 


Bu söz seferi tercih edenlerin delilidir. 
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Sohbet 
Sohbet üç kısımdır: 


1. Senden üstün olanla sohbet. Bu hakikatte hizmettir. 


2. Senden aşağı olanla sohbet. Bu tâbi olunana şefkat ve rahmeti, tâbi olana da vefayı ve hürmeti gerekli kılar. 


3. Eşit ve yaşıt konumda olanların arasındaki sohbet. Bu da karşısındakini nefsine tercih etmeye ve fütüvvete (cömertliğe) bağlıdır. 
Rütbece kendisinden yüksek bir kişi ile sohbet edenin edebi, ondan yüz çevirmeyi terketmek, kendisinde görülen bir kusuru güzel bir şekilde tevil etmektir. Kendinden aşağı bir kişi ile sohbet ettiğin zaman, onun halindeki bir noksanlıktan dolayı onu uyarmamak onun sohbet hakkına ihanet etmekdir. 


Adamın biri İbrâhim b. Edhem'e arkadaş oldu. İbrâhim ondan ayrılmayı isteyince, adam da ona, “Eğer bende bir ayıp gördüysen beni 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uyar” dedi. İbrâhim de, “Ben senin bir ayıbını görmedim. Çünkü sana hep sevgi gözüyle baktım. Senden gördüğümü iyiye yorumladım. 
Ayıbını benden başkasına sor” dedi. 


Bişr el-Hâfi şöyle demiştir: “Kötü kimselerin sohbeti iyi kimselerde kötü zanna yol açar.” 


Zünnün el-Mısri şöyle demiştir: “Allah Teâlâ ile ancak O'na uygun davranarak beraber ol. Halk ile samimiyet ve güzel nasihat üzere arkadaşlık kur. Nefis ile ona muhalefet ederek arkadaşlık kur. Şeytan ile de ona düşmanlık ederek muamele et.” 


Tevhid 


Tevhid, bir şeyin bir olduğu hakkında hüküm vermektir. Bir şeyin bir olduğunu bilmek de tevhiddir. Bir şey vahdâniyyetle birlikte nitelendirildiği zaman ona birlenmiştir denir. 
Ehl-i tahkikin bazıları, “Şüphesiz Allah birdir” sözünün anlamının O'nun zâtının bölünmezliğini, yani zâtında bir benzerinin olmadığını ve 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O'nun sıfatlarından bir sıfatının benzersizliğini, fillerinde ve yarattıklarında O'nun ortağının olmadığını ifade ettiğini söylemişlerdir. 


Cüneyd-i Bağdâdi, tevhiddeki en şerefli kelimenin Hz. Ebü Bekir'in söylediği şu söz olduğunu belirtir: “Yaratıklarına O'nu bilmekten âciz kalmanın dışında kendisini bilmeye bir yol yaratmayan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.” Hz. Ebü Bekir es-Siddik bu sözle meleklerin söylediği şu sözü kastetmistir: “Seni hakkıyla bilemedik”. 


Cüneyd-i Bağdâdi şöyle demiştir: “Süfilere has tevhid anlayışı şudur: Tevhid, ezeli olan Allah'ı sonradan yaratılan varlıklardan ayırmak, (maddi mânevi bütün) vatan ve makamlardan çıkıp sıyrılmak, nefse ait bütün sevgileri kalpten kesip atmak, bilip bilmediği her şeyi terketmek ve bütün bunların yerine Cenâb-ı Hakk'ı koyup O'nunla meşgul olmaktır.” 


Denilir ki: Tevhid, sebepleri terketmektir. 
Benim için, benim sayemde, benden dolayı gibi ifadeleri söylememektir. 
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Ruveym b. Ahmed bu sözü şöyle açıklar: “Tevhid, beşeri izlerin yok olması ve ilâhi eser- 


lerin ise tek başına kalmasıdır.” 


Süfilerin Ölüm Anındaki Halleri 


Süfilerin ölüm anındaki halleri farklıdır. 
Bazılarında heybet hali, bazılarında korku hali, bazılarında umut hali galiptir. Onlardan bazılarına bu durumda, sükün ve güzel bir güven duygusunu gerektiren bir hal keşfolunur. 


Anlatıldığına göre: Hz. Hasan'a (r.a) ölüm anı geldiğinde ağlamaya başlamıştı. “Seni ağla- tan nedir?” diye sorulduğunda, “Görmediğim Efendimin huzuruna gidiyorum?” demiştir. 


Hz. Bilâl'e (r.a) ölüm anı geldiğinde karısı, “Vah Bilâl, vah Bilâl” diye ağladı. Hz. Bilâl de, “Ya öyle değil, ne mutlu ona, ne mutlu ona de! 
Yarın dostlarımız Hz. Muhammed'e ve onun arkadaşlarına kavuşacağım” dedi. 
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Abdullah b. Mübârek ölüm anında gözlerini açıp güldü ve, “Çalışanlar, bunun gibisini elde etmek için çalışsınlar” "9 dedi. 


Mârifet 


Süfilere göre mârifet, isim ve sıfatlarıyla noksanlıklardan münezzeh olan Hakk'ı bilenin sıfatıdır. Bu kişi bütün muamelelerinde Allah'ı takdis eder, kötü ahlâkını siler, ilâhi dergâhın kapısında beklemesiyle gönülde yalnızlığı devam eder, Allah'a güzel yönelişi ile ondan istifade eder. Bütün hallerinde Allah'ı doğrular. Nefsin kötü duyguları ondan kesilir. 
Allah'tan başkasına davet eden havatıra gönlünü açmaz. Allah'ın tasarrufunun icrası ile ilgili sırları tarif etmek için Allah tarafından konuşan bir kişi olur. Bu durumda ârif olarak adlandırılır. 
Bu hale de mârifet denir. Kulun nefsine yabancılığı arttıkça Rabbinin mârifeti hâsıl olur. 


10 Sâffât 37/61. 
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Bir adam Cüneyd-i Bağdâdi'ye bazı insanların iyilik ve takvâ ile ilgili amellerin terkinden bahsettiklerini söyledi. Cüneyd şöyle cevap verdi: “Bu amelleri kaldırmaktan bahseden kişilerin sözleri bana göre çok kötü, yani kabul edilemez sözlerdir. Hırsızlık ve zina yapan böyle konuşandan daha iyidir. Çünkü Allah'ı bilenler amelleri Allah'tan alırlar ve onunla Allah'a dönerler. Eğer bin sene ömrüm olmuş olsaydı iyi amellerden bir zerre azaltmazdım”. 


Zünnün el-Mısri de şöyle söylemiştir: “Arifin alâmeti üçtür: 
1. Mârifetinin nuru vera'ının nurunu söndür- 


mez. 


2. Zâhiren ilimle çelişen bâtına inanmaz, yani şeriata muhalif olan bir şeye inanmaz. 


3. Yüce Allah'ın nimetlerinin çokluğu onu yasak perdelerini parçalamaya sevketmez (Allah'ın yasaklarını muhafaza eder, harama girmez).” 
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Muhabbet 


Muhabbet bazan Allah'tan kuluna, bazan da kuldan Allah'a olur. Allah'ın kuluna olan muhabbeti, onu özel nimetler için seçmesidir. 
Allah'ın rahmeti de nimetleri seçmektir. Rahmet iradeden daha özeldir. Allah'ın iradesinin anlamı, kula sevabı ulaştırmaktır. Nimetler rahmet olarak adlandırılır. Allah'ın kulunu kendine yakın kılması ve ona yüce haller bahşetmeyi irade etmesi, muhabbet olarak adlandırılır. 


Allah'ın iradesi tek bir sıfattır ve taalluk ettiği şeylerin farklılıklarına göre isimler alır. Cezaya taalluk ettiği zaman, gazab olarak adlandırılır. 
Genel olarak nimetlere taalluk ettiği zaman, buna rahmet adı verilir. Özel olarak nimetlere taalluk ettiğinde ise, muhabbet olarak adlandırılır. 


Kulun Allah'a olan muhabbeti, kulun ibadetlerin semeresi olarak Allah'ın lutfunu gönlünde hissetmesidir. İçinde bulunduğu hal onu Allah'ı tazime ve rızâsını kazanmaya, O'nsuz kalma- 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ya sabredememeye, O'na muhtaç olmaya, O'nsuz kaldığı zaman da kararsızlığa, gönlünde O'nun zikrine devam etmekle de nurlanmanın oluşumuna vesile olur. 


Şevk de muhabbetten bir çeşittir, ancak muhabbetten daha fazladır. Çünkü şevk kalplerin sevgiliye kavuşmaya susamasıdır. O'na kavuştuğu zaman şevk sakinleşir (yatışı). 
İştiyak ise sevgiliye kavuşmakla kaybolmaz. 
Falanca Allah'a âşık oldu gibi sözler söylemek câiz değildir. Zira aşk sevgide haddi aşmaktır. 
Hak olan yüce Allah, bir kişinin O'na olan sevgisinde haddi aşması ile nitelenemez. Bütün insanların sevgisi bir insanda toplanmış olsa yüce Hakk'a lâyık olan sevgiye nail olamaz. 
Allah'a âşık oldu diye nitelenemez. Kul da Allah'ın sıfatlarıyla ilgili olarak Allah'ı kendine aşık etti diye nitelenemez. 
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Şeyhlerin Kalbini Koruma ve Onlara Muhalefeti Terketme 


Müride düşen şeyhin kalbini korumak, ona itirazı terketmek, şeyhinin fiillerini ve sözlerini mümkünse güzel bir şekilde tevil etmektir. 
Şeyhlerden bir şeyhi dost edinip sonra kalbiyle ona itiraz eden, dostluk akdini bozmuş olur ve ona tövbe gerekir. Hatta şeyhler demişlerdir ki, şeyhlere karşı gelmenin tövbesi de yoktur. 


Ebü Sehl es-Su'liki de şöyle demiştir: “Üstadına “niçin” diyen iflah olmaz”. 


Ahmed b. Yahya el-Ebiverdi şöyle demiştir: “Şeyhinin razı olduğu kimse, şeyhinin tazimi gönlünden kaybolmaması için sağlığında mükâfatlanmaz. Şeyhi öldüğü zaman şeyhin razı olmasının karşılığını Allan ona gösterir. Şeyhin kalbi bir kimse hakkında menfi yönde değişirse, şeyhin gönlü incinmesin diye onun sağlığında o kişi cezalandırılmaz. Şeyhler cömertlik üzerine yaratılmışlardır. Şeyh öldüğü zaman da o kişi bu durumunun karşılığını alır.” 
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Semâ 


Şunu bilesin ki, güzel nağmelerle şiirleri ve lezzet verici sözleri dinlemek, dinleyici bir mahzur olduğuna itikad etmiyorsa, dinen kötülenmiş bir şey dinlemiyorsa ve nefsinin kötü arzularına hitap etmiyorsa bu tür şeyler, genel olarak mubahtır. 


Şüphe yok ki Hz. Peygamber'in (s.a.v) huzurunda şiirler söylenmiştir. Resülullah da onları dinlemiş ve onların okunmasında bir kötülük görmemiştir. Güzel olmayan nağmeleri dinlemek câiz olunca, güzel nağmeleri de dinlemek câizdir. Bu durum da açıktır. 


Dinleyene ibadetlere rağbet etmesini temin eden, Allah'ın müttaki kulları için hazırladığı dereceleri hatırlatan, küçük günahlardan sakınmaya vesile olan ve kişinin o anda gönlüne temiz düşünceleri getiren şeyler dinde müstehaptır. Hatta böyle şeyler tercih edilmiştir. 


Resülullah (s.a.v), “Kur'an'ı seslerinizle güzelleştiriniz. Şüphesiz güzel ses Kur'an'ın 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güzelliğini artırır” " buyurmuştur. Bu hadis güzel sesin faziletine işaret eder. 


Ebü Ali ed-Dekkak da, “Müzik dinlemek nefislerini öldüremedikleri için avama haramdır. Zâhidlere, nefisle mücâhedeyi tahsil ettikleri için mubahtır. Bizim ashabımıza ise, kalplerini diri kıldıkları için müstehaptır” demiştir. 


Zünnün el-Mısri de, semânın (ilâhi ve kaside dinlemenin), kalpleri, hak olan Allah'a sevkeden gerçek bir vârid olduğunu söyler. Hazret, “Gerçekten dinlediği şeye kalbiyle kulak veren Hak ile beraber olur. Nefsiyle kulak veren zındıklaşır” demiştir. 


Ebü Bekir eş-Şibl”ye müzik dinlemekten sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Dış görünüşü fitnedir. İç görünüşü ibrettir. İçindeki işareti anlayana ibreti dinlemek helâl olur. 
Anlamıyorsa bu durum fitneye yol açar ve kişiyi belâya düşürür.” 

11 Darimi, Fezâilü'l-Kur'ân, 34; Hakim, el-Müstedrek, 


1/575; Hatib et-Tebrizi, Mişkât, nr. 2208; Müttaki el-Hindi, Kenzú'l-Ummál, nr. 2765. 
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Denilmiştir ki: “Müzik dinlemek, ancak ölmüş bir nefse ve diri bir kalbe sahip olana, nefsini mücâhede kılıcı ile kurban etmiş kişiye ve kalbi Allah'a uygun ameli yapmanın nuru ile diri olan kişiye uygun düşer.” 


Ebü Ali er-Rüzbâri'ye bir gün müzik dinlemenin hükmü soruldu. O da, “Keşke (semânın kârından ve zararından) ucu ucuna ondan kurtarabilseydik” demiştir. 


Anlatıldığına göre Müsâ aleyhisselâm İsrâiloğulları'na öğüt verirken içlerinden biri bağırdı. Hz. Müsâ (a.s) onu azarladı. Bunun için Allah Hz. Müsâ'ya şöyle vahyetti: “Onlar benim rahmetimi ümit ederek münâcâtta bulunuyorlar, benim sevgim ile parlıyorlar. Benim vecdimle bağırıyorlar. Benim kullarıma niçin kötü davranıyorsun?” 


Bil ki, süfiler bir şey dinledikleri zaman o şeyden hallerine uygun olanı anlarlar. 
Abdurrahman es-Sülemi'den buna uygun şöyle bir kıssa anlatılır: 
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“Ebü Osman el-Mağribi'nin yanına girdim. 
Adamın biri kuyudan su çekiyordu. Çıkrıktan ses çıkıyordu. Mağribi bana, “Çıkrığın ne dediğini biliyor musun? diye sordu. Ben, “Hayır” cevabını verince, “Çıkrık Allah Allah diyor” dedi.” 


Ali b. Ebü Talib”den (r.a) şöyle rivayet edilir: “Hz. Ali (r.a) kilise çanının sesini duyunca arkadaşlarına, onun ne söylediğini bilip bilmediklerini sorar. Hayır cevabını alınca şöyle söyler: “Muhakkak ki O Sübhanellah Hak Hak ... Şüphesiz ki mevla sameddir, bakidir diyor.” 


Söylendiğine göre Ebü Bekir eş-Şibli, “Hıyarın onu bir danik” diye bağıran bir kişiyi işitince, bir sayha atıp şöyle dedi: “Bu hıyarların (hayırlı insanların) onu bir dânik ederse ya şerlilerin durumu nasıl olur?” 


Süfiler her şeyden hakkı anladıklarına göre kıyasen bütün çalgı aletlerinin seslerini dinlemenin bir beisi olmamalıdır. Fakat şer'an cenk, rebab, tambur, mizmar, muhenneslerin davulu 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gibi, içki içerken kullanılan âletlerin sesini dinlemek câiz olmaz. Zilli ya da zilsiz def çalmak, cura çalmak, iki elden biri ile diğerine vurmak ve bunlar gibi... İçki içenlere bir zemin olmadığı zaman bu âletleri çalmak câizdir. 


Evliyanın Kerâmetinin İspatı 


Evliyanın üzerinde kerâmet ortaya çıkması câizdir. Cevazına delil de şudur: Bilfiil onun ortaya çıkışını düşünmek şeriatın asıllarından bir asılın ortadan kalkmasına yol açmaz. Yüce Allah'ın o kerâmeti icat etmeye kadir olduğunu söylemek de vâciptir. Kerâmetin Allah'ın kudreti dâhilinde olması vâcip olunca onun ortaya çıkışının cevazını menedecek bir şey yoktur. 
Kerâmetlerin ortaya çıkması kendinde bu haller görünen kimsenin sıdkının (yüce Allah'ın sâdık, salih bir kulu olduğunun) alâmetidir. 
Kerâmetin alışılmışın dışında bir olay olması gerekir. Ayrıca onun, dinen mükellef olan bir 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kimsede ve velilerin hallerine sahip birinde meydana gelmesi gereklidir. 


Bütün evliyalarda kerâmetin ortaya çıkması gerekmez. Bir kişide velilik vasıfları bulunsa da ondan hiçbir kerâmet zuhur etmese, kerâmetin zuhur etmemesi onun velâyetine halel getirmez. 


Kerâmet gösterme hususunda veliler farklı farklıdır. Çoğu onu gizler. Tevazu için ve insanların hallerine vâkıf olmalarını kötü gördükleri için kerâmet göstermekten sakınırlar. 


Bazıları da doğruluklarının ortaya çıkması için ve insanların kendilerine uymalarına ve evliyanın bereketi ile günahlardan tövbe etmelerine vesile olmak, tarikatın doğruluğunu onlara göstermek için kerâmetlerini açıktan gösterirler. 


İbrahim el-Havvas”ın şöyle dediği rivayet edilir: “Bir seferinde çöle gitmiştim, belinde zünnar olan bir hıristiyan gördüm. Benden arkadaş olmayı talep etti. Yedi gün beraber dolaştık sonra rahip bana şöyle dedi: “Ey 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Hanif rahibi -bununla Hanif yani tevhid dinine mensup olan İbrâhim el-Havvâs'ı kastediyoracıktık, kerametini ortaya çıkar. Ben de dedim ki: “Ya rabbi, bu kâfire yüzümü kara çıkartma! 
Sonra gördüm ki bir tepsi üzerinde ekmek, kebap, hurma ve bir testi su var. Yedik, içtik. 
Yine yedi gün dolaştık. Sonra sıkıştırıp, “Ey hıristiyan rahibi, sen de kerâmetini göster de sıranı sav” dedim. Bunun üzerine rahip asâsına dayandı ve dua etti. Bir de baktım ki iki tepsi üzerinde benim tepsimin üzerindekilerinin iki katı yiyecek bulunmaktadır. Bu hale çok şaşırdım ve yemekten çekindim. Rahip çok ısrar etti, ama kabul etmedim. Bunun üzerine bana, 'Hadi ye! Ben seni iki müjde ile müjdeliyorum. Birinci müjdem, “Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyorum” dedi. Zünnarı çözdü ve şöyle devam etti. İkinci müidem şudur: Ben, “Ey Allahım, eğer bu kulunun (İbrahim el-Havvas) senin katında bir değeri varsa onun yüzü suyu hürmetine bana da ver” dedim ve 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Allah bana da verdi dedi.” İbrâhim el-Havvâs şöyle devam etti. “O gelenleri yedik, seferimize devam ettik. Beraber hacca gittik. Bir sene Mekke'de konakladık. Sonra adam burada öldü ve Bathâ'da defnedildi.” 


Evliyaların kerâmetlerinin hikâyesi çoktur. 
Bu kadarı ile yetindik. 


Müridlere Tavsiyeler 


Müride uygun düşen itikadının ve ibadetinin sahih olacağı ilimlerden tahsil etmektir. Fıkıhta da Şafif ve Hanefi gibi birini ya da imamlardan bir başkasını taklit etmelidir. İmamların takvâya en yakın sözlerini almalı, ruhsatları terketmelidir. Mânevi terbiye ve Hakk'a gidişte ise, bu yolun rehberi bir kâmil şeyhe tâbi olmalıdır. 

Şüphesiz şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. 
Mürid, gönülden geçenleri, rüyasında gördüklerini, rahmâni olandan, şeytani olanı ayırabilmesi için şeyhine arzetmelidir. 
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İster küçük, ister büyük, ister gizli, ister açık bütün günahlardan tövbe etmelidir. Hasımlarını razı etmeye, giybetten, bühtandan, kötü söz söylemekten, zulümden dolayı helâllik dilemeye çalışmalıdır. Makam, mal, dünya sevgisi bağlarını terketmelidir. Bu bağlar kul ile Rabbi arasında en kalın perdedir. 


Mürid nefsine düşük ve aşağılık nazarı ile bakmalıdır. Hiç kimseyi kendi nefsinden daha düşük görmesi uygun düşmez. Üşengeçliğe, durgunluğa ve gevşekliğe itibar etmeksizin taate düşkün olmalıdır. Gevşeklik (fetret) ile durgunluk (vakfe) arasındaki fark, gevşeklik iradeden vazgeçmek ve onunla ilgiyi kesmektir. Durgunluk ise üşengeçlik hallerinin istilâsı ile seyrü sülükte olduğu yerde kalmaktır. Müridliğinin başlangıcında tembellik gösterip yerinde oturan müridden bir şey hâsıl olmaz. 


Şeyh müridini denediğinde ona düşen, müride uygun olduğu şekilde zikir telkin etmektir. Bu zikri, önce dili ile zikretmesini emreder, sonra 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dilin gönüle eşlik etmesini emreder; sonra der ki, sanki kalben sürekli Allah'la berabermişsin gibi bu zikre devamda karar kıl ve mümkün oldukça bu ismin dışında senin dilinden başka bir şey çıkmasın. Sonra sürekli taharet halinde olmasını ve uyku bastırdığı zaman uyumasını, yavaş yavaş gıdasını azaltmasını emreder. 
İçinden dünya düşüncelerini, gönlü meşgul eden endişeleri silip atmasını emreder. 


Mürid şeyhinin bulunmasını emrettiği mekânlarda bulunmalıdır. Onun muradı hâsıl olmadan ve gönül Rabbe ulaşmadan yola çıkmamalıdır. Müridin zamansız yolculuğu öldürücü bir zehirdir. Dıştaki giydiği elbiseye önem vermek, çektiği zikirlerle ve günlük virdlerin çokluğu ile aldanmak müridliğin edeplerinden değildir. 


Şüphesiz süfiler boş düşüncelerden kurtulmaya, ahlâklarını düzeltmeye, kalplerinden gafleti yok etmeye çalışırlar; sadece iyi amelleri (şekli ibadetleri) çoğaltmaya değil. Süfilere gerekli olan farzları ve sünnetleri hakkı ile 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yerine getirmektir. Nafile namazları artırmak ve kalben zikre devam etmek onlar için en uygun olanıdır. 


Müridin sermayesi nefsin hoşlandığı herkese sabır göstermektir. Zaruret ve fakirlik halinde başına gelecekleri rıza ve sabırla karşılar. Az olsun çok olsun nefsinin hoşlandığı hususlarda muarızayı ve istemeyi terkeder (Kulun Rabbini tanımayı Kâbe'yi ziyarete takdim etmesi vâciptir). Üzerine hac farz olmayan müridlere şeyhi emretmedikçe haccetmek uygun düşmez. 
Şeyhin emri olmaksızın yapılan hac, nefsin hoşuna gider. Nefsin fiili olan şey kötülenmiştir. 
Mürid önce zâhirini ve bâtınını temizlemelidir. 
Kâbe'nin Rabbinin bilgisini tahsil etmelidir. 
Sonra Beyti ziyaret etmeyi kastetmelidir. 


Müridliğin şartından biri de gönlünde şeyhine büyük bir mevki vermektir. Nefsini şeyhinin hizmetine ve ona hürmete riayet etmeye sevketmelidir. Şüphesiz bu emir, şeyhin ona bir lutfudur. 
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Müridin şeyhler hakkında onların peygamberler gibi hiç günah işlemez itikadında bulunması uygun düşmez. Vácip olan, onlarla ve onların halleriyle meşgul olmamasıdır. Onlar hakkındaki zannını iyileştirmelidir. Kalbinde dünya ihtiyaçlarından bir şeye meyil olmamalıdır. Malından infak ettiğini herkese infak etmelidir. İnfakta insanlar arasında bile ayırım yapmamalı, hatta insanla hayvan arasında da bir ayırım yapmamalıdır. 


Feth el-Mevsıli şöyle demiştir: “Otuz şeyhle sohbet ettim, hepsi de abdaldan kabul edilmekte idiler. Onlardan ayrilisimda bana şöyle tavsiye ettiler: Gönlü karışık, hali bozuk kimselerle oturmaktan sakın. Bunun anlamı şu idi: Gaflet ehli ile oturmak müride haramdır.” 


Semâ esnasında müride gerekli olan edeplerden biri de kesinlikle semâ sebebiyle (yapmacık cezbeli) hareketlere girmemesidir. 
Müride onu harekete geçiren bir vârid (cezbe ve mânevi hal) geldiği zaman, sükün halinde 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bulunmaya gücü yetiyorsa, ona uygun düşen sükün halidir. Eğer gücü yetmiyorsa bu durumda hareket etmesinde bir beis yoktur. Bu vârid (feyiz ve ilâhi neşe) yok olduğunda kendi başına yapmacık hareketler müride haram olur. 


Müride kendisi için mürid edinmek ve şeyh olmayı temenni etmek uygun düşmez. Çünkü beşeriyetin hırs ateşi sönmeden, nefsinin âfetleri temizlenip yok edilmeden önce hakikat kişiye örtülüdür (Böyle birinin şeyh terbiyesine ihtiyacı vardır, kendisi nasıl şeyh olur?). 


Müridin yapacağı işlerden biri de, takip ettiği metot muhtaçlara hizmet ise, onların verdiği cefalara sabretmek ve (ruhunu) canını onların hizmetine vakfettiğine itikad etmektir. Ta ki muhtaçlar kalkıp da müridin kendi kusurundan kaynaklanan özür dileyeceği bir kabahatini bulamasınlar. O, muhtaçların gönlü hoş olsun diye, nefsine çile çektirmeye ve sabra devam etmelidir. 
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Kendini tasavvuf sahasından uzak görse de bu yolu; şeriat âdâbını koruma, elini harama uzanmaktan sakındırma ve şüpheden uzak tutma esası üzere yaşamalıdır. Zaruret anında hakkında şüphe olan susam tanesini bile helâl görmemelidir. 


İradesi ile bir şey hususunda Allah'a söz vermemek müride uygun düşer. Mürid söz vermeksizin, adak adamaksızın ibadet etmeye gayret etmelidir. Özellikle muhtaçlar arasında olduğu zaman, az da olsa bilmişlik taslamak müride uygun düşmez. Şüphesiz, bu tür zulmet sebebi olan şeyler, vaktin (kalbin) nurunu söndürür. 


Müride uygun düşen, hatta bu mezhebin sâlikinin yolu; evlilik dışında kadınların kabulünü terketmek ve onların beğenisini kazanmak için peşlerinden gitmemektir. 
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Libas 


Süfilerin elbise ile ilgili görüşleri farklı farklıdır. Bazıları kendini zora sokmaksızın bulduğunu giyer. Müridlerine de bulduklarını giymeyi emreder. Bir kısmı da bir elbiseden fazlasını kerih görmüştür. Kimi taharette ihtiyat için iki elbiseye cevaz vermiştir. Yani elbisenin biri necis olursa kişi diğerini giyer. Bazısı da yünlü yamalı vb. şeyleri, müridlerin ve başkalarının gönüllerinde tesirli olmak için, onlarla tanışmak isteyen, bereketlenmek isteyenler için ve zâhiren farkedilebilmek amacıyla hususi sıfatlarda elbiseler edinmişlerdir. 


Şeyhler müridlere iki çeşit hırka giydirmişlerdir: 
1. Mânevi eğitimin bitiminden sonra takvá- 


nın ve vera'ın alâmeti olan hırka ve cübbe. 


2. Müridleri kayıt altına almak ve onları günahlardan alıkoymak için tarikata girişinin başında giydirilen özel elbise. Müridler bir günaha yöneldiklerinde üzerlerindeki süfi elbiselerine baktıkları zaman salihlerin elbisesi ile fesatçıların işini yapmaktan Allah'tan hayâ eder ve korkarlar. 


Eğitimin bitiminden sonra müridlerine hırka giydiren şeyhler, imanın ruha, takvânın cesede benzediğini söylerler ve ceset tam teşekkül edince ona ruh üflenir. Bundan sonra kişi müttakilerin şiarı olan elbiseye ihtiyaç duyar. 


Başlangıçta müridlerine hırka giydiren şeyhler onların sebatsızlığından korkarlar. Bu yüzden iyi kişilerin elbisesinin bereketiyle Allah'ın onları sebat ile rızıklandırmasını umarak süfilerin elbisesiyle kayıt altına alınmalarını güzel görürler. Bu, hırka giymenin esasıdır. 


Müridin ilk giyeceği elbise yünlü olandır. 
Onun yalnızca içi ve dışı vardır. Orada bir şey bulunmaz. Tarikata ilk girişinde ancak yünlü elbise giyer; çünkü mürid başlangıçta iki şeyle meşguldür: | 


1. Emirleri yerine getirmek. 
2. Yasaklardan kacinmak. 
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Müridin içteki sıfatı; emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmak olmak üzere iki tane olduğuna göre zâhiren de elbisesi yünlü olmalıdır. Emir ve nehiyde istikrar sahibi olunca yamalı elbisenin vakti gelmiştir. Onun da içi ve dışı vardır. İç ve dışın arasında dövülmüş keçe bulunur. Bunun giyilmesinin sebebi de şudur: 


Müridin bu vakitte üç sıfatı bulunur, kelimenin nefsi, kelimenin kendisi ve kelimenin özü. 
Kelimenin nefsi emri eda etmekte ve yasaktan kaçınmakta sebat etmektir. Kelimenin kendisi ise Allah ile ünsiyet kurmak ve gönül huzuru duymaktır. Kelimenin özü ise yükselmek ve makamları katetmektir. Burada kelime ile kastedilen zâhiren ve bâtınen Allah'ın ona olan hitabıdır. Kişi bu makama ulaşınca yamalı elbise giyme vakti gelmiştir. Bu elbisenin içinde muhtelif neviler vardır. Gönlü belâlarla ve şiddetli ıstıraplarla huzur bulur. 


Bunun ardından hâşân giyer. Bu, içinde birçok parçanın bulunduğu hırkadır. Hâşân yaralara ve musibetlere tahammül etmeye işaret eder. Hâşânın dikiminde kullanılan bütün iğneler gönlünde yara açar. Yaralarla mutmain olur. 


Hâşândan sonra talk giyilir. O da hâşândır, ancak talka yeni ve eski muhtelif parçalarla yama yapılır. Talk tekellüfü terketmeye ve beşeri özelliklerin ölümüne ve insanların onu ayıplamasından doğacak kaygıları terketmeye işaret eder. Yine talk, süfilerin günden güne mânevi (keşiflerinin) açılımlarını yenilemesine işaret eder. Yani bâtında müride bir açılım hâsıl olduğu zaman elbisenin üzerine bir yama yapar. Çünkü dış elbise iç hallerin alâmetidir. 


Bunların dışındaki elbiseler bu elbiselere yakınlıklarıyla değerlendirilirler. 


Süfilerin elbiselerinin renklerine gelince, onlarda kırmızı ve sarı câiz olmaz. Bunların dışındakiler de câizdir. Mavi, mübtedi içindir. Siyah onun üstündekiler içindir. Şeyhlerin dışındakilere cübbe giymek câiz olmaz. Çünkü cübbenin önü ikiye ayrılır. Bu ayrılış da içle 


115 


dışın eşit olduğunu gösterir. Yani onun zâhiri sünnete ittiba ile süslenmişse bâtını da öyledir. Bu durum ise ancak şeyhlere uygun düşer. Onların boyunlarındaki tasma gibi olan halka, murakabelerindeki kulluk tasmasına işaret eder. Süfilerin gerdanlıklarının üzerinde acı kavun gibi dikenle dikilen şey, “Biz insanlardan sâdır olan sövgüye, övgüye ve cefaya işaret eden bir şey hazırladık” demeye işarettir (İnsanlardan sâdır olan bu şeyler için de göğüslerimizde isteyerek ve bilerek somut şeyler hazırladık). 


Süfilerin, söz gelimi kılıç gibi boyunlarına taktıklarına gelince, bunları yoldan ayrılmayı kendilerine ikaz etsin diye takarlar. Bir başka deyişle yoldan sapmayı kastettikleri zaman bu kılıcı görürler ve anlarlar ki eğer yoldan sapsalar ayıplanma ve itâb kılıcı ile kınanırlar. Kalbin altında kılıcın kabzasını bulundurmak gönüle tan etmekten korkuya işarettir. 
Takvânın gönülde olduğuna işarettir. Nitekim 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Peygamber Efendimiz de (s.a.v) kalbine işaret ederek, 


“Takvâ işte burdadir” *? buyurmuştur. 


Yakası olmayan elbise ise sahibinin, eşyanın verdiği zaaflardan sakındığına işaret eder. 
Kişinin gönlünde bilinenlerden (mâlümat) ne övgü, ne yergi, ne de bir başkası yer eder. 


Müsiki dinlerken elbise yırtmaya gelince, süfinin her yırttığı yer bir mana ifade eder. Acı kavun misali olan yakayı yırtmak ise sakınmaya, bilgiçliğin kalkışına, övmenin ve yermenin kendi katında eşit olduğuna delalet eder. 


Elbisenin yenini yırtmanın manası ise tasarruf ve teslimiyet elini kaza ve kader için feda etmektir. Yenin eteğini yırtmak ise ayağı bilerek tereddütten kesmeye ve dünya ile alakayı kesmeye işaret eder. Ön yakasını yırtmanın anlamı ise örtüyü göğsünden kaldırmak ve ondaki tecelli nurunun ortaya çıkmasıdır. 


12 Tirmizi, Birr, 18, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/277, 
Beyhaki, Şuabü”l-İman, nr. 11150. 
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Hırkayı yırtmak ise ancak şeyhe câizdir. Çünkü şeyh müridlerine şefkatle emrolunmuştur. 


Tarikatta açıklanması mümkün olanı şeyh açıklar. Semânın dışında güzel bir anlatımla şeyhin bâtıni hallerden kendisine zâhir olanları anlatarak müridlerini nimetlendirmesi múmkündür. Semâ esnasında ise zuhur eden hali onlara açıklayamaz. Bundan dolayı semâ esnasında müridlerin şeyhin bereketinden mahrum olmamaları için şeyh, onları nimetlendirmek için hırkasını yırtar. 


Semânın dışında onların mahrum olmamalarını sağladığı gibi. Şeyhin hırkasını, yırtıldık- tan sonra onu insanlar arasında dağıtmaktan başka bir yol yoktur. Şeyhin dışındaki mübtedilere gelince dehşetten ve hayretten hırkalarını yırttıklarında onu dağıtmak câiz değildir. 
Aksine, halinin sükün bulmasından sonra hırkasını alır, diker ve giyer. Eğer onu almaz ise onu kavvale (ilâhi söyleyene) vermesi câizdir. 
Şayet kavval onu topluluktan birine vermesine müsaade ederse o onun olur, vermesine müsaade etmez ise kavvalin (kaside söyleyenin) olur. 


Süfilerin Seferde ve Başka Durumlarda Edepleri 


Yolcunun dilini zaruret anlarının dışında konuşmaktan muhafaza etmesi gerekir. Elini kendisine verilenleri harcama konusunda yol arkadaşına ve başkasına hizmet etme hususunda açık tutması gerekir. 


Yine kendisine seccade, ibrik ve asâ gerekir. Asânın ucunda demir olmalıdır. Onunla sert toprağı, bevlin sıçrıntılarından korunmak için kazar, dikiş diker ve abdestini alırken üzerine elbisesini asar. 


İbrikte su olmalıdır. Yolda süfinin ibriği kırılırsa ibriğin kulpunu ya da ondan bir parçasını taşımalıdır. Bunun amacı da bir ribata girdiğinde o ribât ehlinin süfinin durumuna vâkıf 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olmasını sağlamaktır. Yani yolda süfinin ibriği varken sonradan kırılmıştır. 


Yanında örtü (öldüğünde kefenlenmek için) veya kefen kabilinden bir şey olmalıdır. 
Gönlünün, öldüğünde techizi ile meşgul olmasından sakınmak için bunu taşımalıdır. 


Süfinin yanında çarığını koymak için heybe olmalıdır. Heybeyi hırkanın altından sırtına atabilmek için iki göz arasında mesafe olmalıdır. 


Yanında tarak, misvak ve tarak ile misvakı bir arada bulundurabilmek için havlu bulundurmalıdır. Tekkenin kapısına yaklaştığı zaman sırtındaki seccadeyi, örtüyü ve diğer eşyaları yere koymalı; koyduklarını sol koltuk altına almalı; ibrik ve asâyı da sol eliyle tutmalı, sağ elini de boş bırakmalıdır. 


Bu şekilde tekkeye girince orada ibadet, zikir ve murakabe ile meşgul olanlara selâm vermemelidir. Tekkeden biri onun tulumunu almak için yönelirse onu menetmemelidir. 
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Eğer ayağında toz toprak varsa sol eliyle yedek ayakkabısını tutmalıdır. Suya yönelip abdestini yenilemelidir. Sonra geri dönüp seccadesini nereye sereceğine bakmalı ve seccadeyi serip iki rek'at namaz kılmalıdır. Şayet arkadaşları varsa onların abdest almalarını bekler. Sonra onlarla beraber namaz kılar. 


Namazı kılınca görüşmek, selâm vermek ve ona alçak gönüllüğünü göstermek için tekke şeyhini arar. Sonra yine seccadesine döner, bir şey sorulmadıkça konuşmaz, sorulunca da cevap verir. Tekkedekilerle şeyhin işlerine ve sözlerine bakar. Nefsinin onlardan sâdır olan şeyleri örtmesini ister. Kötü bir şey gördüğünde, kavmin içinde ondan büyük olduğu sürece, o kötülük hakkında konuşmaz. Şeyhin söylediğine razı olur. Bir kişiden sâdır olan bir filin sırrını öğrenmek isterse edebine uygun olarak o kişiye sormalıdır ve şöyle demelidir: “Ey efendim! Bu sözünle ne demek istediğini anlayamadım. Lütfen onu açıklayıp beni faydalandır ve bu konuda beni bilgilendir. Onun sırrı açılsın ve sizden istifade etmiş olayım.” 


Süfinin arkadaşları ile beraber olan bütün filleri ve sözleri, edep dairesi içinde olmaktır. 
İhvanla musafaha etmelidir. Onların eziyetlerine tahammül etmelidir. Şüphesiz tasavvuf güzel ahlâktır. 


Buradan çıkışı arzu ettiğinde şeyhten izin almalıdır. Şeyh gidişine izin vermezse onun hatırı için bir müddet ikamet etmelidir. Oradaki kişilerden helâllik dilemelidir. Bir kişiden üzerine bir toz zerresi kadar mal ve eşya bile geçse onu bırakmadıkça dergâhtan ayrılmamalıdır. O beldenin hayatta olan ve vefat etmiş bulunan büyük zatlarını ziyaret etmelidir. 


Süfilerin adablarının her birinin bir sırrı vardır. Tekkeye girmeden önce sırtından su tulumunu çözmenin sırrı, onun tekkeye girmesi, yükten âzâde olmasıdır. Çünkü tekke (mâsivadan) soyunma mekânıdır. Su tulumunu sol koltuğunun altında tutmanın sırrı ise şudur: Su 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tulumu dünyaya aittir. Sağ elinin onunla meşgul olmaması gerekir. Zira bütün aşağı işler sol elle yapılır. Girişte selâmı terketmesinin sırrı şudur: Süfi Allah'ın hizmetini her şeyin önün- de tutar. Abdest alıp tahiyyat namazını kılınca tekke ehline selâm verir. 


Tekkeye girerken ayakkabıdan önce sol ayağı çıkarmanın ve çıkış anında ayakkabıyı sağdan giymenin sırrı şudur: Sefer nefsi köreltmek içindir. Bu aynı zamanda ibadettir. 
Ayakkabıyı çıkarırken sağ ayağını çıkarmayı tehir ettiğinde bir an da olsa taatte kalmış olur. 
Ayakkabıyı giyerken sağdan başlaması da bir an evvel ibadete koyulmak içindir. Mescide giriş usulü de böyledir. Bu da taattir, dolayısıy- la girişte sağ ayakla, çıkışta sol ayakla başlanır. 


Seccadeyi yanlarında taşımalarının anlamı ile ilgili şöyle denmiştir: Seccade temyiz (yani iyiyi kötüden seçme) mahallidir. Kim kötü fiillerden, kötü gözlerden, harama bakmaktan ve süfilerin indinde hasta olmaya sebep olacak 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şüphelerden kendisini alıkoyarsa seccadede oturmaya hak kazanır. 


Seccadenin sonradan Arapçalaştığı söylenir. Mânası üç yol demektir: Şeriat, tarikat ve hakikat. Kim bu üç yolu takip ederse seccadeyi hak eder. 


Bu kısa risâlemiz, bu zikrettiklerimizden daha fazlasına müsait değildir. Onun için sözü burada bitiriyoruz. 


Hamdolsun âlemlerin rabbi olan yüce Allah'a. 
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İRŞADÜ”L 
MÜRİDİN 


Şüphesiz süfiler boş düşüncelerden kurtulmaya, ahlaklarını düzeltmeye, kalplerinden gafleti yok etmeye çalışırlar, sadece iyi amelleri 

(şekli ibadetleri) çoğaltmaya değil. Süfilere gerekli olan farzları ve sünnetleri hakkı ile yerinegetirmektir. 
Nâfile namazları artırmak ve kalben zikre devam etmek onlar için en uygun olanıdır. 
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